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Woord vooraf

Rond 1840 waren het vooral Duitsers die 

het werk deden in de Avereester venen. Ze 

waren hoofdzakelijk afkomstig uit Ladbergen, 

Tecklenburg en Lingen. ”Bovenlanders” 

werden ze wel genoemd. Aan het begin van 

elk jaar werd er gecorrespondeerd tussen de 

veeneigenaren en degenen die in Duitsland 

de beschikbaarheid van de werkploegen die 

de turf zouden graven, moesten regelen. In 

het genoemde jaar vond er correspondentie 

plaats tussen de ”assessor” (wethouder-

gemeentesecretaris) van de gemeente Avereest, 

Frederik Boterman en twee Bovenlanders, 

Frederick Voskuhle en Henrick Stienecke. Zij 

schreven op 16 februari 1840 een brief aan 

Boterman, die de belangen van de Avereester 

veeneigenaren behartigde, met de mededeling 

dat er brieven ”van de Smilde” waren gekomen 

met het verzoek zeven ploegen te sturen die 

21 stuivers als graver zouden verdienen en 

16 stuivers voor de zgn. ”omloopers”. Dat 

nu, een vaste afspraak over de verdiensten 

vooraf, zouden de ploegen van Voskuhle en 

Stienecke ook wel willen. Of Boterman dat 

kon regelen met de verveners. Boterman 

riep de veenbazen aan de Vaart bij elkaar. 

De uitkomst van de beraadslagingen was dat 

men vooreerst hetzelfde zou betalen als het 

vorige jaar, te weten 20 stuivers per dagwerk 

(plm. 10.000 turven) en geen cent meer. De 

onderhandelaars uit Ladbergen schreven terug 

dat veel turfgravers naar ”de Smilde” zouden 

gaan, maar dat ze toch kans hadden gezien 

voor Dedemsvaart enkele ploegen te regelen. 

Nu was het in Dedemsvaart, in tegenstelling 

tot ”de Smilde”, de gewoonte eerst de mensen 

aan het werk te zetten en als men enige 

weken bezig was, het loon te bepalen. Toen 

eind april bleek dat de veenbazen niet meer 

wilden betalen dan het vorige jaar, legden 

de turfstekers het werk neer. Op 29 april 

1840 brak er een staking uit omdat men die 

vijf cent per dagwerk meer toch echt wel 

wilde hebben. Op 1 mei van dat jaar was er 

een vergadering van notarissen in Deventer. 

Op deze vergadering was ook aanwezig de 

burgemeester van Avereest, Mr. Coenraad 

Willem van Dedem (zoon van Willem Jan), 

die ook notaris in Nieuwleusen was. De 

burgemeester ging echter niet rechtstreeks 

vanaf Huize Rollecate in Nieuwleusen naar 

Deventer. Hij bracht eerst een bezoek aan 

de gouverneur van Overijssel, Mr. Jakob 

Hendrik graaf van Rechteren van Appeltern, 

om hem bij te praten over de toestand aan 

de Vaart. Het bleek dat anderen hem waren 

voor geweest, nl. de heren Van Sonsbeek, 

Eekhout en Helmich, allen veeneigenaren. 

Deze heren hadden blijkbaar de situatie bij de 

gouverneur veel erger voorgesteld dan die in 

werkelijkheid was. Zij hadden de gouverneur 

verzocht om de ”Militaire Magt” naar ”de 

Dedemsvaart” te sturen, zonder dat ze overleg 

gepleegd hadden met de burgemeester. Deze, 

die de omstandigheden toch wel beter kon 

inschatten dan de in Zwolle woonachtige 

heren, zag de toestand niet zo ernstig in. Hij 

schreef later: ”Niemand der inwoners vreesde, 

dat die menschen (de stakers) geweld zouden 

gebruiken en ook geen verlangde de militaire 

magt”. Van Dedem had wel vaker wat onrust 

meegemaakt en hij maakte zich niet ongerust. 

Misschien vond hij zelfs dat de stakers wel 

gelijk hadden en voor hun rechtmatige 

beloning opkwamen. Hoe het afliep? Wordt 

vervolgd.

Lectori salutem,

 Joop Moes

Scheepswerf Peters

In 1896 werd de werf van Hermannus Weener door zijn kleinzoon verkocht aan Johannes 

Gerhardus Peters. Op deze werf werden vanaf die tijd voornamelijk ijzeren schepen ge-

bouwd. Voordien waren dat meestal houten schepen. 

Het sluiten van het kanaal De Dedemsvaart, eind jaren ´60, was er de oorzaak van dat 

scheepswerf Peters vertrok naar Kampen.    

ISBN nr. 1380-1228.
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Van de bestuurstafel

P. Mosterman, Dedemsvaart
L. Hengsteboer, Dedemsvaart
A. de Boer, Dedemsvaart
Bouwbedrijf Houtman, Dedemsvaart
St. Oud Meppel, Meppel
F. van Zanten, Balkbrug

S.M. Plattel- v.d. Vegte, Apeldoorn
W. Bontjer, Dedemsvaart
G. Zomer, Dedemsvaart
W. Diteweg, Dedemsvaart
F. Schotte, Dedemsvaart 

Allen hartelijk welkom bij de Historische Vereniging Avereest.

Nieuwe leden
In de periode van 15 mei 2014 – 15 augustus 2014 hebben we de volgende nieuwe leden 
mogen inschrijven: 

Open Monumentendag
Op 13 en 14 september jl. was het Open 
Monumentendag, ook vierden we op 
die dag het dertigjarig bestaan van onze 
vereniging. Een commissie, gevormd 
door een aantal bestuursleden, stelde een 
prachtig programma samen, waarbij een 
belangrijke ”rol” werd toebedeeld aan de 
in aanbouw zijn de scheepshelling. In 
onze volgende kroniek volgt zeker een 
verslag van deze Open Monumentendag 
in de voormalige gemeente Avereest.

Kiekjesdagen
De maand september heeft inmiddels, 
overigens met een aantal zonnige dagen, 
zijn intrede gedaan. Bij de vrijwilligers 
van de HVA gaan de gedachten op dit 
moment al weer naar de maand december. 
Op zaterdag 28 en zondag 29 december 
van 13.00 - 17.00 uur is het namelijk al 
weer zover: de kiekjesdagen. 
Het programma voor die dagen is inmiddels 
bij velen bekend. Heel veel foto’s kijken, 
namen invullen en wat misschien voor 

velen van u wel het belangrijkste is: het 
ophalen van herinneringen met oude 
vrienden/bekenden. 
Ook dit jaar vragen we u weer om 
foto’s die in uw bezit zijn, maar wellicht 
interessant zijn voor onze vereniging, mee 
te nemen. Wij willen ze graag scannen en 
u krijgt daarna uw eigen foto(’s) direct 
weer mee terug. 

Evenals in voorgaande jaren zorgen we 
ook nu voor een lekker kopje koffie (met 
een kniepertien) en een glaasje glühwein. 
Samen met u hopen we er weer twee 
heel gezellige middagen van te maken. 
In onze kroniek van december a.s. meer 
over de kiekjesdagen. 

Het bestuur

Gezellige drukte tijdens ”Kiekjesdagen 2013”. (Collectie HVA) 

Voorspel
Op weg naar de vergadering vroeg ds. 
Van Goeverden aan de pastoor hoe het 
stond met de voorbereidingen van de 
aanstaande feestelijke herdenking ter 
gelegenheid van het 150-jarig bestaan 
van de parochie Sint Vitus. ”Alles verloopt 

boven verwachting”, antwoordde pastoor 
Vossebeld. ”Maar toch hebben we een 

probleem”, ging hij verder, ”er is zoveel 

belangstelling dat we vrezen dat ons 

kerkgebouw niet groot genoeg is. We 

moeten uitwijken naar de sporthal.” 

De destijds op de hoek van de Markt 
en de Tuinstraat staande sporthal zou 
groot genoeg zijn, maar de vloer was 
een probleem. Je mocht daar niet met 
gewoon schoeisel op lopen, maar 
dat was misschien wel op te lossen. 
”Sporthal?”, vroeg ds. Van Goeverden. Er 
waren toch in Dedemsvaart nog andere 
gelegenheden dan de sporthal. De 
dominee dacht meteen aan het grote en 
ruime kerkgebouw van de Hervormde 
Gemeente aan de Hoofdvaart. Het kwam 

er dan ook spontaan uit: ”Kan het niet 

in één van onze kerken, kan het niet 

in onze kerk?” De pastoor was meteen 
enthousiast. Hij zou het prachtig vinden. 
De sporthal was nog niet definitief 
besproken, dat zou dus het probleem 
niet zijn. Wel was de vraag: “Wat zouden 
de kerkbesturen en de leden van de 
parochie en de gemeente ervan vinden?” 
Heel voorzichtig zou dat moeten worden 
afgetast. Mochten er bezwaren rijzen dan 
ging het niet door. Een week werd de tijd 
genomen om tot een besluit te komen. 
Het werd weldra duidelijk, aan beide 
kanten stond men er positief tegenover. 

De kogel door de kerk 
Op 31 mei 1970 zou het gebouw van de 
Hervormde Gemeente van Dedemsvaart 
voor een morgendienst worden uitgeleend 
aan de Rooms-Katholieke parochie Sint 
Vitus. Kardinaal Bernardus Alfrink zou 
uit Utrecht komen om als een van de 
celebranten de mis op te dragen. Met man 
en macht werden het terrein rond de kerk 

Van een kleine vos die de wijngaard probeerde te bederven…

Het begon in het voorjaar van 1970. Samen fietsten ze over de Langewijk, op 
weg naar een vergadering van het Convent van Kerken. Na het Tweede Vaticaans 
Concilie (1962 – 1965), bijeengeroepen door paus Johannes XXIII, bleek er een 
ontspanning te zijn ontstaan tussen katholieken en protestanten. Vandaar dat nu 
pastoor Vossebeld en dominee Van Goeverden beiden voor dezelfde kerkelijke 
vergadering waren uitgenodigd.
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en het kerkgebouw zelf schoongemaakt. 
Als je gasten wilde ontvangen, en bovenal 
als er een kardinaal kwam, moest alles er 
tiptop uitzien.

Het verloop
Het was een mooie zonnige morgen. 
Iedereen wachtte vol spanning af hoe 
het zou verlopen. Ds. Van Goeverden 
stond in de kerkenraadskamer min 
of meer gespannen de komst van de 
kardinaal af te wachten. Hij moest hem 
verwelkomen. De kerk liep vol. Niet 
alleen onbekenden kwamen de kerk 
binnen, ook veel leden van de Hervormde 
Gemeente waren gekomen. Sommigen 
zouden ook meewerken aan de dienst. 
Mevrouw Kruimer, de directrice van de 
huishoudschool, zou een deel van de 
voorbeden uitspreken, het Hervormd 
kerkkoor ging zingen en allen in de kerk 
zouden worden uitgenodigd om samen 
de eucharistie (ongeveer hetzelfde als 
wat in protestantse kerken het avondmaal 
heet) te vieren. 

Een inval 
Wat zo mooi had moeten beginnen, werd 
ruw verstoord. Onverwacht, het was 
geheel buiten de orde, werd “Een vaste 
burcht” gezongen. De organist, Jan Mulder, 
had alle registers opengetrokken om het 
te overstemmen. Ds. Van Goeverden 

keek godsdienstleraar Annema, die naast 
hem stond, vol ongeloof aan. ”Kees, dit 

is een rel”, reageerde de heer Annema. 
Ds. Van Goeverden wist niet hoe snel 
hij bij de kerkdeuren moest komen. Bij 
de noorderingang was wat verwarring, 
maar het werd al weer rustig. Wat was er 
gebeurd? De in Hoogeveen woonachtige 
en aldaar door de Hervormde Kerk 
vanwege zijn extreme standpunten en 
sympathieën voor de Ierse dominee Ian 
Paisley, afgezette predikant ds. Taverne, 
had kennelijk vernomen wat er op 
die bewuste zondag in de Hervormde 
Kerk in Dedemsvaart zou gebeuren. In 
een Hervormde Kerk een roomse mis 
opdragen, dat zou godslastering zijn. In 
de Heidelbergse Catechismus hadden in 
de 16e eeuw immers een paar hoogleraren 
beweerd dat de ”paapsche” ( pauselijke) 
mis ”een vervloekte afgoderij” was. 
Daartegen moest worden opgetreden. 
De werken van satan moesten worden 
verstoord. En dominee Taverne voelde 
zich daartoe geroepen. Hij had een 20-tal 
trawanten bijeengebracht en gezamenlijk 
zouden ze in Dedemsvaart laten zien dat 
wat daar zou gebeuren ”de Heer niet 
welgevallig was”. De mannen en een 
enkele vrouw kwamen de kerk binnen, 
deelden pamfletten uit, bliezen een kaars 
op de avondmaalstafel uit, gooiden de 
andere kaarsen omver en hieven het 
Lutherlied ”Een vaste burcht is onze God” 
aan. Ondanks de verwarring die was 
ontstaan, werd er kordaat gehandeld. 
Dominee Taverne en zijn trawanten 
werden door koster Snippe en enige 
andere kerkgangers in de kraag gevat en 
de kerk uitgezet. Op de markt heeft de 
groep nog geprobeerd brochures uit te 
delen en achter de ruitenwissers van auto’s 
te plaatsen, de bewoners waren daar 
echter niet van gediend en zij dreven het 
groepje het dorp uit. In de kerk had alles 
misschien een paar minuten geduurd. Er 
waren kerkgangers die van het gebeuren 

helemaal niets hebben meegekregen.

Een stoot onder de gordel
Ds. Van Goeverden schreef er later over: 
”Die paar minuten kwamen hard aan. 

Het voelde als een laffe stoot onder de 

gordel. Op zoiets ben je niet voorbereid. 

Zeker, ik had in kranten wel eens iets 

gelezen over ordeverstoringen in een kerk. 

*Maar zoiets gebeurt altijd ergens anders. 

Zeker niet in ons Dedemsvaart. Een soort 

misselijk makende kramp in mijn maag 

ben ik de hele dag niet kwijtgeraakt.” *(In 
november 1967 had ds. Taverne op min 
of meer dezelfde manier geprobeerd een 
dienst in de Grote Kerk in Den Haag te 
verstoren.)

Het tegendeel bereikt
Het incident heeft aan de dienst geen 
afbreuk gedaan. Toen de auto met 

kardinaal Alfrink, tien minuten later dan 
gepland, aankwam, was alles al voorbij. 
De kardinaal zal het later wel hebben 
gehoord, hij heeft er zelf niets van 
meegemaakt. Het werd een feestelijke 
dienst. Het samen-zijn werd beleefd 
in het samen luisteren, samen zingen, 
samen bidden, samen eucharistie vieren. 
Ds. Taverne, zo besefte men achteraf, 
had het tegendeel van wat hij van plan 
was, bereikt.

Landelijke bekendheid
In de kerk was ook aanwezig de heer 
Kil, die o.m. foto’s maakte voor de 
Dedemsvaartsche Courant, maar ook 
voor De Telegraaf en andere bladen. Op 
de voorpagina van De Telegraaf van 1 
juni 1970 stonden pontificaal een verslag 
van de inval en een foto van de aftocht 
van de groep van de protesterende 

De Ned. Herv. Kerk aan de Hoofdvaart (Collectie HVA)

Ds. Taverne en zijn aanhangers zijn de kerk uit gezet en vertrekken richting de Markt.  

(Collectie mevr. C. Kil-Van Mierlo)



Terug in de tijd
Koos bezit een krantenartikel van 1967, 
waarin wordt verteld over zijn opa die 
veertig jaar geleden een eigen zaak begon 
in Balkbrug.
Een citaat uit de krant: ”Op 5 mei 1927 

opende J.A. Moulijn aan de Zwolseweg 

een werkplaats om rijwielen te herstellen.”

Na de lagere school trad Kobus Moulijn 
als 14-jarige knaap in dienst bij de firma 
Schuitert, waar hij vijf jaar werkte. Daarna 
bleef hij vier jaar bij de firma Westerbaan 
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dominee met als kop: ”Ds. Taverne weer 
in actie …”. Het verslag was niet helemaal 
waarheidsgetrouw. Zo stond in de krant 
dat ds. Van Goeverden zijn ”collega” een 
paar rake klappen zou hebben gegeven. 
Ds. Van Goeverden zegt daarover: ”Ik 

heb de man zelfs niet eens gezien.” In 
bijna alle landelijke dagbladen en in veel 
regionale kranten werd verslag van het 
voorval gedaan.

Toenadering
Hoewel na deze zondag 
nog geen kerkmuren 
werden afgebroken, men 
kon merken dat er wat was 
veranderd. Belijdenissen 
werden niet geschrapt, 
kerkordes bleven dezelfde, 
maar toch was er iets wat er 
voorheen niet was. Men ging 
minder formeel met elkaar 
om, je zag elkaar staan, er 
werd met elkaar gesproken 
en naar elkaar geluisterd. 
Ds. Van Goeverden noemde 
het zo: ”De lentedooi was 

ingetreden.”

Joop Moes

(Gegevens ontleend aan een verslag, 

opgetekend door ds. C.D. van Goeverden, 

hervormd predikant te Dedemsvaart van 

1967 – 1977. Overleden in 2007)

Kardinaal B.J. Alfrink komt aan bij de NH Kerk te Dedemsvaart. Hij wordt 

begroet door pastoor W. Vossebeld. (Collectie mevr. C. Kil-Van Mierlo)

Een passie voor fietsen

Kobus Moulijn en Koos Brouwer, opa en kleinzoon, twee mensenlevens, waarbij 
de fiets belangrijk was en is in het leven. Opa Kobus is geboren in 1900 en in 1978 
overleden. Toch weet Koos nog heel wat over zijn opa te vertellen. Als kind was hij 
graag bij opa in de werkplaats. Zie maar op de foto: waar hij als klein ventje opstaat 
met een groot formaat fiets en een olijk glunderend koppie.

en werkte hij een jaar bij de Unionfabriek 
te Den Hulst.
Na in deze bedrijven zijn opleiding te 
hebben genoten, vestigde Kobus zich als 
zelfstandige. In de beginperiode was het 
vaak moeilijk om aan het werk te blijven 
daar de economische toestand slecht 
was. Maar in de jaren dertig ging het 
beter. Door de jaren heen bleef het niet 
alleen bij de fietsen, maar verkocht hij 
ook brommers en elektrische artikelen.

Opa Kobus Moulijn
Kobus trouwde met Jentje Heite, ze 
kregen één dochter Antje. Zij trouwde met 
Klaas Brouwer. Moeder Jentje overleed al 
vrij jong. Kobus Moulijn en het gezinnetje 
van zijn dochter bleven bij elkaar wonen. 
Vandaar dat Koos altijd bij opa te vinden 
was, die achter het huis een werkplaatsje 
had met een etalageruit.
Kobus had in het begin meer last dan ge-
mak van zijn kleinzoon, maar bij het ou-
der worden kreeg hij er een flinke hulp 
aan. In het begin was het vooral het le-

ren van bandjes plakken. De liefde voor 
het rijwielvak, en alles er om heen, heeft 
Koos van zijn opa meegekregen. Hij zat 
er zo gezegd met de neus bovenop. De 
familie woonde aan de Zwolseweg nr. 28, 
naast Oosterhuis die schoenmaker was. 
Deze Oosterhuis, en velen zullen dat nog 
weten, had een kleine uitleenbibliotheek 
aan huis.

De oorlog
Kobus Moulijn werd opgeroepen voor 
de tewerkstelling voor de bezetter, hij 
moest hiervoor naar Hasselt. Na enige 
tijd volgde er een vrijstelling en Kobus 
keerde terug om als vanouds verder te 
gaan met reparatie van fietsen in zijn 
werkplaats. 
In het verloop van de oorlogsjaren 
werden de materialen steeds schaarser en 
Kobus steeds creatiever, hij maakte van 
repen autobanden fietsbanden.
Alleen zat daar geen lucht in en men kon 
een fietser al van verre horen aankomen 
over de klinkers. Kobus kon zelfs een 
band van 28 inch op 26 inch maken door 
een stukje in te korten. De fietshersteller 
vond altijd wel een oplossing voor een 
probleem. 
Kobus was niet alleen in zijn werkplaats 
bezig, maar ging ook op locatie. Al was 
dit twee of drie kilometer van huis, 
Kobus peddelde er met wat gereedschap 
rustig op aan. En was er ergens een 
brommer die niet wilde starten, Kobus 
was dan nooit te beroerd om te komen. 
Koos heeft nog verschillende spullen 
van rondom de tweede wereldoorlog, 
zoals fietsbelastingplaatjes. Plaatjes 
met en zonder gat. Met een gat erin 
waren speciaal voor de werklozen, de 
meeste mensen schaamden zich dat dit 
openbaar werd vertoond. Koos laat een 
beschermkap zien voor de koplamp met 
een kleine smalle gleuf erin, deze werd 
gebruikt in de oorlog als men zich ’s 
avonds nog buiten waagde na spertijd.

Opa Moulijn aan het werk in zijn werkplaats. 

(Collectie Koos Brouwer)
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Koos is in het bezit van een damesfiets, 
ooit verkocht door zijn opa in 1934 aan 
twee dames die zeer zuinig waren op 
hun spullen. Op het naamplaatje is nog 
de naam en het adres van J.A. Moulijn 
te lezen. Vijfentwintig jaar geleden 
kreeg Koos de fiets weer in zijn bezit. 
Koos vertelt nog een verhaal over een 
transportfiets. Deze transportfiets werd 
vroeger gebruikt bij een winkel aan de 
Julianastraat in Dedemsvaart. Op een 
bepaald moment ging de winkel auto’s 
aanschaffen om de boodschappen rond 
te brengen. Maar rondom Balkbrug 
waren vroeger nog veel zandwegen en 
die waren bij regen nogal modderig. 
De transportfiets werd gestald bij een 
boer aan de Nieuwe Dijk. Mocht het 
moeizaam gaan om boodschappen rond 
te brengen met de auto, dan bracht de 
fiets uitkomst. Jan Haasjes uit Balkbrug 
heeft heel wat kilometertjes afgelegd 
op het rijwiel. In de loop van de tijd 
werden de buitenwegen beklinkerd of 
geasfalteerd en de transportfiets raakte 
in de vergetelheid bij de boer achter het 
huis. Op een dag komen man en fiets 
(op een kar, de fiets door roest aangetast, 
wilde niet meer voor of achteruit) bij 

Koos. De man zegt: ”Is de fiets nog weer 

rijklaar te maken?” Koos ziet het toch 
wel hopeloze ”geval” aan en maakt de 
opmerking: ”Deze reparatie kost je nogal 

wat.” Na wat overleg over en weer krijgt 
de man een andere fiets mee en Koos 
heeft een opknappertje. Na menig uurtje 
werk ziet de fiets er weer picobello uit. 
Ja, zegt Koos: ”Zo zit bij elke fiets wel een 

verhaal.”

Gezelligheid met een praatje
De werkplaats van Kobus was 
een gezelligheidshuisje, een ware 
ontmoetingsplaats voor de komende en 
gaande man. Menig persoon zakte zo 
dagelijks neer op het blauwe bankje, 
deze had een prominente plek in 
de werkplaats. Allerlei nieuwtjes en 
dorpsroddels passeerden de revue. 
En een bakkie koffie of thee, bij al dat 
gepraat, om de keel te smeren.
Bij zijn veertigjarig jubileum was hij 
67 jaar, maar nog niet van plan om te 
stoppen.
En al die jaren heeft hij steeds het 
agentschap gehad van de Union rijwielen.
Van een bandenfabriek kreeg Kobus ter 
gelegenheid van zijn jubileum een groot 
Delftsblauw wandbord met inscriptie.

Hoe het verder ging
De nieuwe fietsen kwamen dus bij de 
Union uit de fabriek. De bestelde fietsen 
werden vervoerd door transportbedrijf H. 
v.d. Graaf en keurig afgeleverd bij Kobus 
aan de zaak.
Maar niet iedereen reed nieuw en veel 
werd er gewoon weer gerepareerd zodat 
Kobus volop reparatiewerk hield. En 
vooral veel klandizie van de schooljeugd.
Kobus woonde vlakbij de school en 
was er bij de jeugd een kapotte fiets, 
deze werd bij de werkplaats gezet en ’s 
middags als de school uitging, was de 
fiets weer rijklaar.

Een nog kleine Koos met een grote fiets. 

(Collectie Koos Brouwer) 

De centen ophalen
”Boter bij de vis” was er in die dagen 
niet bij. Zo één keer per jaar ging Kobus 
Moulijn met nota’s naar de mensen. En 
Koos mocht mee, prachtig vond hij dat, 
samen met opa op pad. Dit gebeurde in 
de wintermaanden en vooral bij volle 
maan. Opa zei altijd: ”Dan is ons pattie 

goed verlicht.”

Nu moet je niet denken dat er veel 
klanten werden bezocht op een avond. 
Regelmatig bleef het maar bij één klant. 
Veel praten en koffiedrinken en zo waren 
beiden de winteravonden onder de 
pannen met hun geldophalerij.
Op zo’n avond vroeg de moeder van 
Koos of de mannen eieren mee konden 
nemen. Ze kwamen toch bij de eierboer 
in de buurt. Juist deze avond was het erg 
donker en opa Kobus raakte het spoor 
enigszins bijster en belandde met fiets 
en al ter hoogte van ”Mariahoeve” in 
een droge sloot. In de fietstas zaten de 
eieren, verpakt in oude kranten. Vul zelf 
maar in hoe dit is afgelopen. Kobus zei 
tegen Koos: ”Zeg thuus mar niks teg’n 

oen moe.”

Bij het ouder worden, ja eigenlijk tot 
zijn dood, bleef Kobus bezig met de 

fietsen en Koos 
die overdag een 
baan had, was ’s 
avonds eveneens 
in de werkplaats 
te vinden. Voor 
Kobus was het 
fietsenvak de 
passie van zijn 
leven.

Hoe het Koos 
verder verging 
Koos is na het 
vervolgonderwijs 
gaan werken bij 
o.a. Union en 

Pacton.
In de avonduren was hij bezig met 
fietsreparaties. In 1979 is Koos getrouwd 
met Mathilda en het stel is gaan wonen 
aan de Molenweg. De schuur er achter 
werd op kleine schaal ingericht als 
werkplaats. Op een bepaald moment 
werd de ruimte te klein en besloten ze 
wat anders te zoeken. Het stel had al 
regelmatig een wandeling gemaakt langs 
Zwolseweg. Dan zeiden Koos en Mathilda 
tegen elkaar: ”Dit pand zou mooi zijn 
voor een fietsenwinkel en dan achter de 
werkplaats.”
Zwolseweg 40 is gebouwd rond 1900 en 
Naarding had er een bakkerij. Later zat 
Reinder Nijensikkens er met een slagerij 
en nog later als opvolger zijn zoon, ook 
een Reinder.
Het pand werd gekocht en rond 
Hemelvaartsdag 1983 gingen Koos en 
Mathilda verhuizen.

Beginnend ondernemer
Ga je een eigen zaak beginnen, 
dan zijn daarvoor wel de verplichte 
papieren nodig. Koos ging leren voor 
het vakdiploma Fietsherstellersbedrijf. 
En zo door de jaren heen volgde Koos 
bijscholingscursussen. Naast de verkoop 

Pand van Koos Brouwer aan de Zwolseweg in Balkbrug. (Collectie Koos Brouwer)
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van rijwielen, verschillende, ook nu nog, 
bekende merken, en alle accessoires er 
omheen, kwam er ook een plek in de 
winkel voor verkoop van speelgoed en 
kleine cadeauartikelen. Al snel wisten de 
mensen de winkel te vinden en achter 
in de werkplaats, had Koos dagelijks 
doorlopend wel een fiets in de fietsenlift 
hangen. 
Het blauwe bankje, wat bij opa Kobus 
had gestaan, kreeg weer een plekje en 
menigeen zakte er op neer voor een 
praatje of gewoon om even te wachten 
tot de fiets weer klaar was.
Koos vertelt, dat hij zo door de jaren 
heen heel wat verhalen heeft gehoord en 
soms vertrouwelijke dingen. Menig klant 
had even een luisterend oor nodig. Koos 
repareerde en luisterde. Maar het bleef 
tussen vier muren. Voor Koos was het 
horen, zien en zwijgen.

Grappige dingen mogen wel 
worden verteld 
Op een dag ziet Koos een man aankomen, 
die zijn fiets draagt. Koos zegt tegen een 
klant die op het bankje zit: ”Dat kunnen 

twee dingen zijn, sleuteltje kwijt of de 

ketting eraf.” Als de man binnen is, zegt 
hij tegen Koos: ”Ik snap er niks van, mijn 

sleuteltje past niet meer.” Koos zegt: ”Laat 
mij het maar eens proberen.” Maar het 
lukt evenmin. De man vertelt dat hij bij de 
Rabobank was en vandaar met de fiets al 
dragend naar Koos is gelopen. Koos zegt: 
”Er zit niks anders op, een nieuw slot er 
opzetten.” De man wil eerst wel eens 
weten wat dat kost. Met gefronst gezicht 
hoort hij aan als Koos vertelt, dat dit acht 
gulden is. ”Nou dat mut dan mar”, is het 
antwoord. Zo gezegd zo gedaan. Koos 
gaat bezig en de man is aan de praat 
geraakt met de klant die op het bankje 
zit. Koos zegt tegen de man, die nog druk 
in gesprek is, ”Je fiets zet ik buiten hoor.” 
Even later betaalt de man en vertrekt. Na 
een poosje komt hij weer binnen en zegt: 
”Ik zie mien fietse niet meer.”

Koos loopt mee naar buiten en wijst de 
fiets aan. De man reageert met: ”Dat 
is mien fietse niet.” Maar Koos maakt 
hem duidelijk, dat hij daar echt een 
nieuw slot op heeft gezet. Ondertussen 
begint het bij de man te dagen dat hij 
bij de Rabobank van iemand anders 
een fiets heeft meegenomen. Koos belt 

naar de bank, ook 
hier is het binnen al 
doorgedrongen dat er 
een fietsenruiling had 
plaatsgevonden. De 
rechtmatige eigenaar 
ging huiswaarts met 
een nieuw slot op 
zijn fiets en de ander 
zal in het vervolg wel 
beter uitkijken dat hij 
zijn eigen fiets pakt.

Gekrompen
Koos had een 
vaste klant die 
met regelmaat een 
nieuwe fiets kocht. 
De klant had wel één Sleutelen aan een bromfiets. (Collectie Koos Brouwer) 

voorwaarde: altijd hetzelfde type fiets. 
Dat was hij zo gewend. Koos heeft op 
een dag de man weer een nieuwe (zelfde 
type) fiets verkocht. Na een paar dagen 
komt de man terug en met een bedenkelijk 
gezicht zegt hij tegen Koos: ”Volgens mij 

heb je mij een te grote maat fiets verkocht, 

hij rijdt niet fijn.” Koos ziet het eens aan, 
hij kijkt van de fiets naar de man en zegt 
dan: ”Volgens mij is dit dezelfde maat 

fiets die je altijd had, maar bij het ouder 

worden komt het voor dat mensen enkele 

centimeters kleiner worden, en dat is ook 

bij jou gebeurd.”

Fietsen leren
In Balkbrug woonde een gezin met een 
aantal kinderen. Eén van de kinderen, 
een klein jongetje, kwam graag bij Koos 
in de werkplaats. Met regelmaat verkoopt 
Koos uit zijn tweedehands fietsenpark 
een fiets aan het gezin. Het kleine ventje 
wil ook heel graag een fietsje. Maar tot op 
heden loopt hij alleen met een fiets aan 
de hand. Hij kan het fietsen niet onder de 
knie krijgen. Koos ziet dit alles eens aan 
en denkt bij zichzelf, zo’n joggie moet dat 
toch te leren zijn. Op een middag is het 
ventje weer bij Koos aan het scharrelen 
in de werkplaats. Kom op, zegt Koos, ik 
leer jou eens even fietsen.
Hij pakt een passend fietsje en ja hoor, 
na een uurtje heeft hij het onder de knie. 
Het ventje fietst. Hij zal het wel zeer trots 
thuis hebben verteld. De vader kwam ’s 
avonds bij Koos de werkplaats in zei: ”Is 

er nog een klein fietsie te koop?”

In de krant
In de Dedemsvaartsche Courant van 24-
2-1993 staat onder het kopje De Brug 
een artikel over Koos Brouwer die dan 
tien jaar een rijwielzaak heeft aan de 
Zwolseweg. De titel luidt: ”Het fietsenvak 

boeide me al vroeg.”

Enkele citaten uit het krantenartikel: ”De 

sympathieke rijwielspecialist heeft ook een 

groot deel van de Balkbrugse schooljeugd 

als klant.” Koos: ”’s morgens brengen ze 

de fiets ter reparatie en ze kunnen er dan 

vrij zeker van zijn dat hun fiets om kwart 

over drie weer rijklaar staat.”

Nog een citaat: ”Brouwer heeft een 

uitgebreide klantenkring die zich in 

een grote straal tot in de aangrenzende 

gemeente rondom Balkbrug uitstrekt.”

Koos: ”Het gebeurt ook vaak dat ik 

fietsen verkoop aan forenzen. Dat komt 

mede door de weg waar ik aan woon. 

Zo kan het gebeuren dat iemand die in 

Coevorden woont en in Zwolle werkt, 

bij mij op de stoep een aardige fiets ziet 

staan. Tweemaal zal hij er langs rijden 

maar de derde keer komt hij zonder meer 

binnen.”

”Rijwielhandel Brouwer ruimer 
van opzet”
Deze zin staat boven een krantenartikel 
van 23-02-1994. Koos heeft het pand intern 
verbouwd. Het winkelgedeelte is ruimer 
geworden en plafond, vloer, verlichting 
vernieuwd en meer winkelstellingen voor 
alle accessoires.Ook hier een citaat uit het 
artikel over de Spartamet die in die jaren 
in opkomst kwam. Koos vertelt: ”Voor 

iemand die een proefritje wil maken heb 

ik altijd een Spartamet klaarstaan, die 

ik dan voor een dag of drie meegeef. Dat 

werkt vooral bij oudere mensen. Eerst 

zie je ze fietsen. Een dag later gaat het 

motortje aan en dan zie je ze voorbij 

flitsen. Na die proefrijperiode blijkt negen 

van de tien mensen dat te bevallen.” 

De brandweer
Koos is vrijwilliger bij de brandweer in 
Balkbrug geweest. Was er een melding 
dan ging zonder pardon de deur 
dicht en spoedde Koos zich naar de 
brandweerkazerne voor een uitruk om te 
blussen of voor een hulpverlening.
En er was geen klant die daar raar van 
opkeek. Die kwam een andere keer wel 
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terug of soms diezelfde dag, een beetje 
nieuwsgierigheid kwam erbij om even te 
weten waar het korps heen was geweest.

Veranderingen in vogelvlucht
In de tijd van Kobus Moulijn stroomde het 
water van de Dedemsvaart door Balkbrug 
en was vervoer met de schepen over het 
water van A naar B. In de tijd dat Koos 
een zaak had was dat ingeruild voor een 
brede asfaltweg en de veel snellere auto 
om van A naar B te komen.
Ook de fiets heeft door de jaren heen 
veranderingen ondergaan. Van de 
eenvoudige fiets tot nu de E-bike. 
Mensen gebruikten vroeger de fiets voor 
hun werk, de boodschappen, naar school 
en op visite gaan. Door de jaren heen is 
de fiets ook heel belangrijk geworden in 
de recreatie en alles daarom heen.
Koos is meegegaan in de tijd van grote 
veranderingen. Je moest ook wel als 
ondernemer. De fiets werd ingewikkelder, 
grotere keuze en veelzijdiger. Een fiets 
naar ieders behoefte. Op een bepaald 
moment is er bij Koos in de zaak zelfs een 

hoek ingericht 
van de VVV. 
Hierdoor werd 
de klantenkring 
nog breder. 
Koos vertelt, dat 
ieder jaar twee 
dames met de 
bus kwamen, bij 
hem ieder een 
fiets huurden 
en een dagje 
rond Balkbrug 
een fietstocht 
maakten.
Rondom Balk-
brug zijn enkele 
campings en 
het kwam met 
regelmaat voor 
dat mensen die 

op vakantie waren een fiets huurden bij 
Koos, een foldertje meenamen uit de 
VVV-hoek en wat uitleg van Koos plus 
het altijd gezellige praatje erbij, want dat 
is, evenals bij opa Moulijn, het aller be-
langrijkste gebleven. 

Einde van een tijdperk
Door de jaren heen werd het bij Koos 
drukker in de zaak en zo kwam André 
van de Veen bij Koos in dienst.
Op een bepaald moment kreeg Koos 
problemen met de gezondheid en besloot 
hij langzaam af te bouwen met zijn 
rijwielzaak. André begon voor zichzelf 
met een zaak in Balkbrug in een gehuurd 
pand van Roozeboom. Koos is na enkele 
jaren helemaal gestopt en is verhuisd.
Het mooie is, dat André van de Veen de 
zaak van Koos en Mathilda heeft gekocht 
en hij heeft daar nu zijn eigen rijwielzaak.
Als een rode draad ”liepen” de rijwielen 
door het leven van Kobus Moulijn en 
Koos Brouwer. In de woonkamer van het 
echtpaar Brouwer hangt nog een groot 
schilderij met daarop de rijwielzaak aan 

De winkel is flink vergroot. (Collectie Koos Brouwer)

de Zwolseweg. Een mooie herinnering 
aan vele jaren bezig zijn met de rijwielen. 
Gaat het verder in de volgende generatie? 
Ja, de interesse is er nog zeker. De zoon 
sleutelt graag aan auto’s en bromfietsen 

en Koos hobbymatig aan brom- en 
oldtimerfietsen.

Marry Brand-Doosje

Wat is een kraanzaag
Prisma technisch woordenboek meldt: 
Een kraanzaag is een enkelsnids-

trekzaag voor het zagen van balken uit 

boomstammen, die daarvoor op een 

stelling worden gelegd. Van Dale’s groot 
woordenboek schrijft: Een kraanzaag 

is een grote zaag waarmee bomen in de 

lengte worden doorgezaagd.

Kraanzagen op tekening en 
schilderij
In het boek ”Pennenstreken” toont de 
tekening nr. 49 op blz. 101 de Wisseling 
zuidzijde met daar op een situatie met 
drie personen. Twee personen zijn in de 
lengte een boomstam aan het doorzagen 
tot planken of tot balken. De boomstam 
ligt daarvoor op een stelling. Deze 
situatie wijst op het kraanzagen. De 
tekening is in 1980 gemaakt door Jacob 
Drent. Het boek ”Pennenstreken” (Met 
pennenstreken langs de Dedemsvaart) 
verscheen in 2009.
In hetzelfde jaar 2009 verscheen ook het 
boek van Gerard Varwijk ”Overijsselse 
windmolens van toen en nu”. Daarin 
wordt eveneens gewag gemaakt van 

kraanzagen. Op bladzijde 347 vermeldt 
de schrijver bij een afbeelding van een 
historisch schilderij: Op de voorgrond bij 

de kade van de stadsgracht kraanzagers 

(Zwolle). Linksonder ziet u de 

Kraanzagers in Dedemsvaart

Dedemsvaart had pas in 1880 een molen die geschikt was gemaakt als zaagmolen. 
Dat was de molen aan de Hoofdvaart. Tot die tijd moest men zelf balken en planken 
zagen of deze van elders laten komen. Voor veel bouwwerken, gebouwen, huizen en 
schuren was hout nodig. In de 19e eeuw is er veel gebouwd in Dedemsvaart. Daar 
was dus veel hout voor nodig. Voor een deel zal men zelf balken en planken hebben 
moeten zagen. Het systeem van kraanzagen was daar doelmatig voor.

De molen op de Jufferenwal te Zwolle met links-

onder de kraanzagers, geschilderd door G. Felix. 

(Uit: Overijsselse windmolens van toen en nu).
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kraanzagers. Rechts daarvan een kraan 
waarmee de kraanzagers een boom op 
de zaagbok konden leggen. Eén man op 
de boom en één man onder de boom. 
Samen hanteerden zij de handzaag, 
brachten deze in beweging om uit de 
boom planken te kunnen zagen. De 
kraanzagers wisselden graag regelmatig 
van plaats. Vooral wanneer je de persoon 
was die onder de zaagbok stond, want 
die kreeg al het stof en zaagsel over zich 
heen.

Wisseling zuidzijde omstreeks 
1850
Het is niet zomaar dat de tekenaar Jacob 
Drent het kraanzagen situeert aan de 
zuidzijde van de Wisseling. Het was 
immers een bekende locatie voor hem. 
Hij woonde daar en had daar destijds 
zijn bedrijf gehad. Hij was timmerman-
aannemer en later vooral bouwkundig 
tekenaar en architect. Hij heeft in 1936 
het bedrijf van de gebr. Van Goor 
overgenomen die aldaar hun bouw- en 
aannemersbedrijf hadden.
De tekening van Jacob Drent uit 1980 
veronderstelt een situatie met kraanzagers 
omstreeks het jaar 1850. Welnu, in 

1850 woonden daar aan de Wisseling 
zuidzijde de gebroeders Dirk en Johan 
van Dijk, beiden waren timmerman. Zij 
zullen wellicht de behoefte aan balken 
en planken hebben aangevuld met het 
systeem van kraanzagen. Voor dat karwei 
zullen zij ongetwijfeld enige arbeiders in 
dienst hebben genomen. Naast hun huis, 
links op de tekening, ligt al een stapel 
planken.

Henk Jan Krikke
Gerard H. Varwijk
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- P. Groot, Een onbekend restant van een 

Paltrokmolen, De molen van Van der 

Graaf technisch en historisch belicht. 
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Dedemsvaart”, uitg. Hist. Ver. Avereest. 

(Dedemsvaart 2009) pag. 101
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van toen en nu”, uitg. Stichting 

‘Verdwenen Molens’. (Dedemsvaart 
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-  N.W.H.Rijnhart, Kadaster gem. Avereest, 

Bevolkingsregister gem. Avereest. 

De Wisseling (zuidzijde) omstreeks 1850. (Pentekening Jacob Drent) 

De portretschilder Berend Wierts Kunst

In de periode tussen 1821 en 1881 reisde Berend Wierts Kunst als portretschilder 
rond in diverse landen (Nederland, Noord Duitsland, Denemarken en Noorwegen).
Hij heeft in die periode een groot aantal mensen geportretteerd. In een door hem 
bijgehouden werkboekje noteerde hij hun namen, de plaats waar en het jaartal 
waarin geschilderd werd.

Ook in Dedemsvaart is hij in de jaren 
1847 en 1859 actief geweest. In zijn 
werkboekje heeft hij geschreven:
Meyerink en Vrouw

Boterman en Vrouw en 2 Zoonen. 

Mevrouw...

Plomp en Vrouw.

Vader en Kind. Hr. Visser.

Van der Vegt en Vrouw en Kind.

Heer Dr. De Boer en Vrouw.

V. d. Beek en Vrouw. N... en Vrouw.

Wie was deze Berend Wierts 
Kunst?
Berend werd te Nieuwolda (Groningen) 
geboren op 21 mei 1794 uit het huwelijk 
van Wiert Luitjens Kunst (1759-1828) en 
Jenneke (Anneke) Berents Bakker (1756-
1858). Vader Wiert komen we tegen 
als molenmaker en bakker en moeder 
Jenneke als ”winkeliersche”. Berend 
was aanvankelijk ook bakker, maar 
sedert 1821 portretschilder. Hij huwde te 
Nieuwolda op 28 augustus 1816 met Auke 
Albertus Ro(o)da. Hij stierf te Hoogezand 
op 8 juni 1881. Zijn werken voerde hij 
voornamelijk uit in pastel. Pastel is een 
techniek tussen tekenen en schilderen. 
Gebruik wordt gemaakt van een stift, 
geperst uit een circa 10% waterhoudende 
kleimassa gemengd met pigment en gom. 
Al spoedig verwierf hij aanzien. 
Het Kunstlievend Genootschap ter Aan-
moediging en Bevordering van Teeken-, 
Schilder-, Graveer- en Beeldhouwkunst 
te Groningen vond in 1825 het door hem 
ingezonden werk het beste. In 1826 werd 
zijn werk toegelaten tot de ”Tentoonstel-

ling van Kunstwerken van nog in leven 
zijnde Nederlandsche Meesters” te Am-
sterdam. In 1828 was er wederom werk 
van hem te zien op een tentoonstelling in 
Amsterdam.

Wie waren de geportretteerden in 
Dedemsvaart?
a. Meyerink en Vrouw.

De namen Meijerink en Meijering zijn 
talrijk. Het meest in aanmerking komt 
het echtpaar Meijeringh-Fuhrmann. Ernst 
Friederich Meijeringh werd geboren te 
Bentheim (Hannover) op 13 maart 1795 
uit het huwelijk van Hendrik Theodorus 
Mauritz Meijeringh en Gesina Bussman. 

Zelfportret Berend Wierts Kunst (1794-1881). 

(Collectie Henk Bartelds).
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Hij overleed te Avereest op 20 augustus 
1889. Hij huwde met Johanna Wilhelmina 
Christina Fuhrmann. Zij werd geboren te 
Hardenberg op 31 oktober 1800 uit het 
huwelijk van Johann Wilhelm Furhrmann 
en Johanna Elisabeth van Riemsdijk. Zij 
overleed te Avereest op 26 april 1859. 
Hij was Luitenant der Infanterie, veen-
baas-administrateur van Jhr. G.R.G. van 
Swinderen, vervener en grondeigenaar. 
Na afloop van de begrafenis van baron 
van Dedem op 26 november 1851 werd 
een commissie benoemd die gelden bij 
elkaar moest proberen te krijgen voor de 
oprichting van een gedenkteken voor de 
baron. Tot leden van die commissie wer-
den onder meer benoemd E.F. Meijeringh 
en H.L. van der Vecht (volgt hierna). 
Eerst op 8 oktober 1851 verkreeg 
Meijeringh het Nederlanderschap. Uit het 
huwelijk werden de volgende kinderen 
geboren: Heinrich Theodor Moritz Johan 
Wilhelm Fuhrmann (*1821), Jacoba Clara 
(*1823), Gesina Johanna Elisabeth (*1830), 
Jacobus (*1832), Gesina Henrietta (*1834), 

Juliane Caroline Theodore Frederica 
(*1838) en Juliana Carolina Theodora 
Frederica Meijeringh (*1844).

b. Boterman en Vrouw en twee Zonen. 

Mevrouw... 

Dit moet het echtpaar Boterman-Derks 
zijn. Er zijn 5 zonen geboren, waarvan 
er in 1846 in ieder geval vier in leven 
waren: Gerrit, Jan, Hendrik en Berend. 
Zoon Fredrik kom ik niet meer tegen. 
Wellicht is deze jong overleden. Welke 
twee zonen geportretteerd zijn, heb ik 
niet kunnen achterhalen. 
Fre(de)rik Boterman werd geboren 
te Dalfsen op 13 juli 1796. Zijn ouders 
waren Fred(e)rik Gerrits en Jentje Jans. 
Hij overleed te Avereest op 22 april 
1889. Hij huwde te Nieuwleusen op 4 
december 1821 met Aaltje Derks, geboren 
te Nieuwleusen op 17 juni 1796 uit het 
huwelijk van Derk Derks en Geertjen 
Claas. Zij was eerder gehuwd met Arend 
Harms Schuurman. Aaltje overleed te 
Avereest op 15 februari 1876. Bij hun 
huwelijk waren ze beiden landbouwer. 
Fre(de)rik was vertrouwenspersoon van 
W.J. baron van Dedem, vervener, assessor 
en ambtenaar van de burgerlijke stand en 
secretaris der Avereester Veendirectie. 
Ook had hij een logement. 
Uit dit huwelijk werden de volgende 
kinderen geboren (waarvan twee zonen 
zijn geportretteerd): 1. Gerrit Boterman, 
geboren 1822, veenbaas, overleden 
tijdens militaire dienst in Palembang; 
2. Fredrik Boterman, geboren 1824; 
3. Jan Boterman, geboren Ambt-Ommen 
1826, veenbaas, landbouwer, winkelier, 
overleden Avereest 24 april 1858, gehuwd 
te Nieuwleusen op 7 april 1851 met 
Heideltje Alteveer, geboren Nieuwleusen 
1829, overleden Utrecht 28 maart 1911, 
dochter van Klaas Alteveer (landbouwer) 
en Derkje Hof; 
4. Aaltje Boterman (1829-1864); 
5. Hendrik Boterman, geboren Ambt-

Foto A. Boterman-Derks (1796-1876).  

(Collectie mr. drs. Wim Visscher) 

Ommen 1831, landbouwer, akkerbouwer, 
gehuwd Avereest 
2 december 1859 met Heideltje Alteveer 
(weduwe van broer Jan); 
6. Berend Boterman, geboren Ambt-
Ommen 1833, landbouwer, overleden 
aan boord van zijne majesteits 
schroefstoomtransportschap ”Java” 
24 maart 1869 (18.50 ZB en 90.1 OL), 
crimineel veroord., gehuwd Avereest 15 
december 1855 met Aaltje Westerhuis, 
geboren Avereest ca. 1838, dochter van 
Jan Lammerts Westerhuis (landbouwer) en 
Janna Rieks Haveman. Aaltje hertrouwde 
met de smid Hendrik Buddenberg; 
7. Johannes Boterman (1837-1838); 
8. Johanna Boterman (1839-1885). 
Wie Mevrouw... is, heb ik niet kunnen 
achterhalen.

c. Plomp en Vrouw.

Dit moet het echtpaar Plomp-Koster 
zijn. Bartholomeus Plomp werd geboren 
te Vinkeveen in 1816 uit het huwelijk 
van Bernardus Plomp (aannemer) en 
Maria van Scherpenzeel. Hij overleed te 
Avereest op 22 november 1884. Hij huwde 
met Jantina Gerhardina Koster. Zij werd 
geboren te Hoogeveen in 1816 uit het 
huwelijk van Arend Koster en Lammigje 
ten Klei. Zij overleed te Avereest op 3 

september 1889. Plomp behoorde tot de 
grote verveners van Dedemsvaart. Hij 
was lid van de Avereester Veendirectie. 
Uit dit huwelijk werden de volgende 
kinderen geboren: Maria (*1842), 
Lammiena (*1844), Gerritje (*1846), Anna 
Willemina (*1849), Bernardina (185l), 
Bernardus (*1853) en Arend Plomp 
(*1856)

d. Vader en Kind. Hr. Visser.

Hoe dit geïnterpreteerd moet worden is 
mij niet geheel duidelijk. Heeft hij een 
vader en kind geportretteerd, waarvan hij 
de naam niet heeft genoteerd en een heer 
Visser. Of is het de heer Visser met een 
kind? De naam Visser en Visscher komt 
heel veel voor. Nadere gegevens van 
de geportretteerden zijn nodig om meer 
zekerheid te verkrijgen.

e. Van der Vegt en Vrouw en Kind.

Dit is het echtpaar Van der Vecht-Bode. 
Het kind is (volgens gegevens Kunst) 
dochter Catharina. Dit portret (48 x 37 cm) 
was te zien op de in 1959 in het Groninger 
Museum gehouden tentoonstelling 
”Reünie van het voorgeslacht”. Het was 
toen in het bezit van (de uit Dedemsvaart 
afkomstige) mr. H.J. Steenbergen te 
Groenlo. 

Op deze tekening staat links van de brug de boerderij van de familie Boterman. Situatie omstreeks 1880. 

(Pentekening Jacob Drent) 
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Hendrik Lucas van der Vecht werd 
geboren te Hasselt op 3 december 1807 
uit het huwelijk van Hendrik Jacob van 
der Vecht en Catharina van Dingstee. Hij 
overleed te Avereest op 17 december 
1871. Hij huwde te Hasselt met Alberdina 
Bode. Zij werd geboren te Hasselt op 5 
april 1812 uit het huwelijk van Abraham 
Ampthuizen Bode en Aaltje Ebbink. Zij 
overleed te Avereest op 4 september 
1875. 
Uit dit huwelijk werden de volgende 
kinderen geboren: Hendrik Jacob (*1837), 
Catharina (*1839, jong overleden), 
Catharina, geboren Avereest 24 augustus 
1840, overleden Avereest 2 juni 1926, 
ongehuwd, Aaltje (*1843), Aaltje (*1844), 
Margaretha Johanna (*1847), Alberdina 
(*1849), Abraham (*185l), Reinier (*1852), 
Anna Maria (*1855) en Geertje (*1858).

f. Heer Dr. de Boer en Vrouw. 

Hen(d)rik de Boer, geboren te Groningen 
in 1797 uit het huwelijk van Hendrik 
(Hindrik) Jans de Boer en Grietje Leen. 
Hij huwde te Avereest op 22 maart 1834 
met Helena Catrina German. Zij werd 

geboren te Dalen op 27 december 
1805 uit het huwelijk van Johann Jacob 
German (1766-1821, sergeant) en Helena 
Gewald (1780-1857). Bij zijn huwelijk 
was hij geneesheer. In 1836 kreeg De 
Boer van regeringswege een gouden 
medaille, aangezien hij zich gedurende 
de laatste drie jaren bij uitnemendheid 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
bevordering van de koepok-inenting.
In april 1843, na schorsing van de arts in 
de Ommerschans, voerde de waarnemer 
de geneeskundige handelingen uit onder 
supervisie van ”medicus De Boer uit 
Avereest”.
Uit dit huwelijk werden geboren: Henric 
(*1835) en Hillegonda Margaretha (* 
1837).

g. V.d. Beek en Vrouw.

Hiervoor komt in aanmerking het 
echtpaar Van der Beek-Broese. Anthony 
(Antoon) van der Beek, geboren Kampen 
24 april 1815 uit het huwelijk van Pieter 
van der Beek en Johanna de Licht. Hij 
overleed te Ede op 11 februari 1901. 
Zijn beroep was turfmeter/taxateur. Hij 

huwde te Steenderen op 24 maart 1846 
met Karolina Frederika Broese. Zij werd 
geboren te Niekerk (Groningen) op 5 
december 1814 uit het huwelijk van ds. 
Jan Hendrik (Johannes Henricus) Broese 
en Sara Hanna Boerma. Anthony was 
sedert 1840 in Avereest woonachtig. Hij 
kwam toen uit Gramsbergen. Karolina 
volgde in 1846 vanuit Steenderen. 
Anthony bezat gronden ten oosten van 
de Kalkwijk (huidige Julianastraat). In 
1851 verkocht hij daarvan een gedeelte, 
waarop in 1853 door Berend Berends de 
(later genaamde) villa Frisia State werd 
gebouwd.

h. N.... en Vrouw. 

Te weinig gegevens om dit echtpaar te 
kunnen traceren.

Waar zijn de portretten gebleven?
Ondanks speurwerk ben ik er niet in 
geslaagd de plaatsen te achterhalen 
waar de portretten zich thans bevinden. 
Mogelijk is het schilderij ”Van der Vegt 
en Vrouw en Kind” door de heer mr. H.J. 
Steenbergen na 1978 geschonken aan de 
gemeente Hasselt. Van de zijde van de 
gemeente deelde men mij evenwel mede 
dat de gift een portret van een lid van de 
Bode-familie betrof. Mochten er lezers zijn 
die thans nog levende afstammelingen 
van de geportretteerden kennen, dan 
zou ik dat voor verder onderzoek 
graag vernemen. Om toch een indruk 
te krijgen van zijn werk worden hierbij 
de portretten getoond van het echtpaar 
Lefert Jans Linde (1809-1868) en Aaltje 
Arends Linde (1809-1865), afkomstig uit 
Zuidwolde. Deze portretten zijn in 1846 
te Hoogeveen vervaardigd door Kunst. 
Nakomelingen van dit echtpaar komen 
nog voor in de voormalige gemeente 
Avereest.

Henk Bartelds

Bronnen/literatuur: 

- Berend Kunst reizend portretschilder 

(1794-188 l), dr. E.J.F. Smits en drs P.J. 

Huizinga; 

-  websites Historische Vereniging Avereest; 

Genlias; gjvanlenthc/janbroesezwolle; 

genealogieonline; 

-  HVA juni 2003 no. 2: Historie over en 

rond het pand Rheezerend 188, Ignaat 

Simons en mr. drs. Wim Visscher; 

- HVA december 1992 no. 4: Frederik 

Boterman (1796-1879), mr. drs. W. 

Visscher; 

- HVA 2003 no. 3: De kade aan de 

Wisseling en het dubbelpakhuis, Ignaat 

Simons en Henk Jan Krikke; 

- HVA 1989 no. 1: De Wisseling, 

noordzijde, P. Makaske; Geschiedenis 

van de Gemeente Avereest en Hier in het 

stille veld, J. Drent; 

-  Een wereld van turf, mr. drs. W. 

Visscher;

- Winkler Prins Encyclopedie, 7e druk; 

- Wijkend Verleden, H.D.J. Krikke en mr. 

drs. W. Visscher; 

- Heeren van de Ligtmis, (waarin foto 

Aaltje Boterman-Derks); Rond de 

Runde, mr. drs. W. Visscher; 

- Feiten uit het verleden van Avereest, 

opgetekend door A. Piel; 

- Monumenten in de Gemeente 

Hardenberg, door E. Wolbink en A.C.A. 

Pullen; 

- Leeuwarder Courant 6 december 1836, 

10 oktober 185l; 

- Ziekte en zorg, door H.G. Roelfsema-

van der Wissel; 

- Notariële ontwikkelingen in 

Dedemsvaart, Bert Linde (waaruit foto’s 

echtpaar Linde-Linde). 

- Informatie: Wijlen mevrouw T. 

Hulsbergen-Steenbergen, Enschede 

en Henk Dekker van de gemeente 

Zwartewaterland.

Lefert Jans Linde (1809-1868) en Aaltje Arends Linde (1809-1865). (Collectie Henk Bartelds) 
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Vermeld wordt, dat het voorgeslacht 
van Hendrik van Haeringen oftewel 
”Heinbaas” afkomstig zou zijn uit het 
Duitse gebied Lippe. Wellicht is dit gelezen 
in een familieregister, samengesteld door 
iemand uit de familie Van Haeringen en in 
het bezit van de Historische Vereniging. 
Mij is vroeger verteld, dat de naam Van 
Haeringen wellicht samenhangt met het 
dorp Heringen, dat ergens in Duitsland 
ligt. In het artikel is te lezen, dat rond 
1700 de familie naar Nederland zou zijn 
gekomen om in de buurt van Nieuwkoop 
(Zuid-Holland) mee te helpen aan de 
ontvening van dat gebied. 

”Heinbaas”(geb. in 1793 te Nieuwkoop 
en overleden in 1858 in Dedemsvaart) 
was de grootvader van mijn oma en de 
overgrootvader van mijn opa. Zij waren 
de ouders van mijn vader.

Het genoemde familieregister is later 
aangevuld door iemand anders uit de 
familie Van Haeringen en uitgegeven 
in 1986 en daarin wordt iets anders 
aangegeven wat betreft de afkomst van 
de familie dan in de Dedemsvaartse 
krant te lezen is. Verschillende gegevens 
komen uit kerkelijke archieven omdat er 
toen nog geen burgerlijke stand was.
”Heinbaas” was een zoon van Willem van 
Heering / van Haringen (1761-1849), die 
woonde in Nieuwkoop en werkte in de 
omgeving daar in het veen. 
Diens vader Hendrik van Heering (1726-
1789) werkte in de Hollandse en Utrechtse 
veengebieden. 
Hij werd geboren en woonde in Leiden 

en verhuisde in 1727 naar Zwammerdam 
en later naar Nieuwkoop. 
Hij was zoon van Jacobus van Heering 
(1702 - ?). Deze werkte als ”kuyper” 
oftewel hij maakte tonnen. (In de ”Van 
Dale” is te lezen, dat het woord ”kuyper” 
ook de betekenis heeft van ”haring-
pakker”! Maar dat zal met de familienaam 
wellicht niet iets te maken hebben, denk 
ik ).

Die Jacobus was de zoon van Hendrik 
(van) Heeringh (1666-1748). Deze 
woonde in Leiden en handelde in wollen 
garens en werkte in de lakenindustrie.
En dan komen we uit bij diens vader 
Philips Gerritsz (van) Heering. ( 16?? 
– 1705). Hij woonde in Leiden en was 
bakker. Hij is de eerste bij wie de naam 
Heeringh en Van Heering wordt vermeld. 
Hij was geboren in Noordwijk en de 
afkomst uit dat vissersdorp leverde hem 
wellicht die naam op.
In Noordwijk waren zijn ouders Gerrit 
Claesz. en Lysbeth Huyberts op 3 
februari 1624 getrouwd. Beiden waren 
rond 1600 gedoopt in Noordwijk. Over 
het voorgeslacht van Gerrit zijn geen 
gegevens gevonden, maar zijn vader 
heette wellicht Claes. 

Dit alles levert dus de vraag op of de 
oorsprong van de fam. Van Haeringen wel 
ligt in het Duitse gebied Lippe. Want vóór 
”Heinbaas” waren er dus al 6 generaties 
in Holland woonachtig. Daarvan werkten 
alleen zijn vader en grootvader in 
veengebieden. En hun voorouders waren 
niet vanuit Duitsland gekomen om in het 
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Fietsvierdaagse
Op woensdag 16 juli jl. kreeg ons 
museum bezoek van de deelnemers van 
de Hardenbergse fietsvierdaagse. Bijna 
driehonderd fietsers haalden een stempel 
en namen de tijd om ons museum te 
bekijken.
Woensdag 3 september jl. waren er weer 
heel veel fietsers op het kalkoventerrein. 
Nu waren het de deelnemers aan de 
Vechtdal fietsvierdaagse. De gehele 
dag, vanaf ongeveer 10.00 – 16.00 
uur, was het een komen en gaan van 
deelnemers. Ook nu werd veel gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid tot een 
bezoek aan ons museum. Behalve leuke 
contacten en mooie complimenten, kreeg 
onze vereniging ook weer veel nuttige 
informatie binnen. 
We kijken dan ook met tevredenheid op 
deze drukke, maar zeer geslaagde dag 
terug.

Scheepshelling
Na de bouwvakantie liggen de (direct 
zichtbare) werkzaamheden aan de 
scheepshelling een beetje stil, maar 
achter de schermen wordt er echter wel 
stug doorgewerkt.
Als u dit leest, ligt Open Monumentendag 
al weer achter ons. De leden en niet 
leden die op 13 september jl. een 
bezoek hebben gebracht aan ons 
museumcomplex, hebben kunnen zien 
wat er zoal bij de scheepshelling gebeurt 
en vooral ook wat er al is gebeurd. 
De verwachting is dat er in de weken 
na Open Monumentendag steeds meer 
zichtbaar zal worden van dit project. In 
een volgende kroniek meer hierover.

Redactie

Van de redactie

De hellingbak, zoals deze er eind augustus 2014 bij ligt. (Collectie HVA)

Een reactie

N.a.v. het artikel in de Dedemvaartse krant van 22 juli ’14 in de rubriek ”Historie” 
met als opschrift ”Van veenarbeider tot vervener”, zou ik het volgende willen 
vertellen. En dan met name wat betreft de afkomst van de familie Van Haeringen, die 
in het artikel ter sprake komt.



om aan de wal een winkel te beginnen. 
Hun oog viel op Dedemsvaart, een flinke 
plaats in ontwikkeling waar ze ook wel 
kwamen met hun schip.

Het hoge winkelpand van Moraal
In Dedemsvaart kon Jac. Joh. Moraal 
een stuk grond kopen aan de zuidkant 
van de vaart gelegen naast het pand van 
J.P. Leijds. Leijds was sigarenfabrikant 
(nt 1). Het nieuwe herenhuis dat Moraal 
liet bouwen werd ontworpen door 
de bouwkundige-architect Hendrik 
Burgmans uit Balkbrug. Het nieuwe 
huis kreeg twee verdiepingen en een 
schilddak. Het werd een flink en hoog 
pand. Voor een winkel had het ook wel 
wat deftigs. Om in de winkel te komen 
moesten klanten eerst een stoep op en 
kwamen dan in een ruime vestibule. 
Pas daarna kon men in de winkel zelf 
komen. Het werd een winkel bestemd 
voor handel in goud en zilverwerken, 
sieraden en optiek. Het exterieur is 
ook wel bijzonder. Het raamkozijn 
van de winkel heeft een licht gebogen 
bekroning en ook hebben de ramen een 
opvallende ruitverdeling. Het huis heeft 
bij de begane grond rondom een grote 
plint. Het grote huis als zodanig geeft 

aan de locatie, de zuidzijde van de vaart, 
een opvallend accent. Niet alleen door de 
hoogte maar ook door de bouwstijl. De 
bouwstijl heeft onmiskenbaar elementen 
van art nouveau (Jugendstil) (nt 2).

Jacobus Johannes Moraal (1876-1922)
Jac. Joh. Moraal is in 1911 in Gendt (Gld) 
getrouwd met Woutera Gezina Kraaikamp, 
dochter van Evert Hendrik Kraaikamp en 
Tonia Jozina Bakker. Bij zijn huwelijk 
stond hij genoemd als handelaar. Moraal 
was een actieve man die naast zijn 
bloeiende zaak in Dedemsvaart ook nog 
betrokken was bij de opleiding in zijn 
branche.
In de Dedemsvaartsche Courant van aug. 
1910 is de volgende advertentie te lezen:
Ouders, voogden of opvoeders, die de 

zorg voor een jongen van + 14 jaar 

hebben, kunnen deze geplaatst krijgen 

bij het Nederl. Magazijn van Goud- en 

Zilverwerken om als horlogemaker te 

worden opgeleid. Zij die hierop reflecteren, 

moeten dit per brief doen. Jac. Joh. 

Moraal, oogmeetkundige, Dedemsvaart-

dorp (d’Averereester Kroniek 2010).
Moraal heeft ook nog korte periode een 
kostganger in huis gehad. (nt 3). 
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veen te werken
Dus de naam van Haeringen of vanouds 
Van Heering(en) heeft wellicht niets 
te maken met de Duitse dorpsnaam 
Heringen, maar eerder met de plaats 
Noordwijk in Zuid-Holland, waar mensen 
actief waren in de haringvisserij. Dat 

de familie vóór 1600 uit Duitsland naar 
Nederland kwam om in het veen te 
werken, lijkt me niet erg waarschijnlijk. 

 
ds. Wim Visscher

Dedemsvaart

Het pand Moerheimstraat 7 (links op de foto) omstreeks 1920. (Collectie HVA) 

Woning aan Sluis 6, waar ook ”Heinbaas” woonachtig is geweest. (Collectie Hermann H. Padberg) 

Jacobus Johannes Moraal
In het jaar 1908 heeft Jacobus Johannes 
Moraal een flink winkelpand laten 
bouwen aan de zuidkant van de vaart. Hij 
wilde graag een winkel beginnen. Hij is 
geboren in 1876 in Meppel en was de zoon 
van het schippersechtpaar Koop Moraal 
en Jentien Deuzeman. Wellicht bracht de 
scheepvaart niet voldoende op om van te 

bestaan voor zowel vader Koop Moraal 
als voor zijn zoon Jacobus Johannes. 
Maar misschien had de scheepvaart niet 
de interesse van zoon Moraal, al was hij 
een schipperskind. Hij zou geen schipper 
worden, maar handelaar. Zijn ouders 
begrepen het. Een bestaan als schipper 
was in de toekomst niet voor hem 
weggelegd. Zij hebben hem geholpen 

Een riant herenhuis aan de vaart

Er is tot nu toe nauwelijks iets geschreven over het hoge herenhuis aan de zuidzijde 
van de vaart, Moerheimstraat 7, dat destijds is gebouwd door Jacobus Johannes 
Moraal. Ook zijn er maar weinig afbeeldingen van dat huis gevonden in boeken over 
Dedemsvaart.
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Een toekomst elders
De zaak kon dan wel bloeien, maar in 
het privéleven hebben hij en zijn vrouw 
tegenslag gehad. Drie van hun zeven 
kinderen zijn helaas overleden en ook 
zijn moeder is hier overleden. Jac. Joh. 
Moraal is met zijn gezin in 1920 vanuit 
Dedemsvaart vertrokken naar Velp 
(Gld.).

Verkoop van het herenhuis, tuin 
en opstallen in 1920
Bij de verkoop werden huis, tuin en 
opstallen als volgt beschreven:
Een in 1908 nieuw gebouwd riant 

Heerenhuis, thans ingericht als 

winkelhuis, met nieuw gebouwde 

stenen autogarage, stenen schuur, 

gemakkelijk in te richten als woonhuis, 

verder huisplaats en grote tuin, waarin 

sier- en vruchtbomen, alles zeer gunstig 

gelegen aan de Hoofdvaart, op het 

mooiste en drukste gedeelte van het dorp 

Dedemsvaart, tezamen groot 13 are 97 

centiare te veilen in drie percelen.

Het huis met erf en tuin

De huisplaats met tuin

De schuur met tuin

De autogarage met tuin

In het winkelhuis is sedert 1908 gevestigd 

een bloeiende zaak in goud en zilver en 

optische artikelen.

Aanvaarding 1 april 1920.

Het herenhuis aan de Moerheimstraat 
werd in maart 1920 verkocht aan J. 
Kisteman en Annigje Alteveer die het 
pand verhuurden.

Naar Velp
Jac. Joh. Moraal plaatste in de 
Dedemsvaartsche Courant de volgende 
advertentie:
Finale uitverkoop wegens opheffing 

en verplaatsing der zaak naar Velp. 1 

april 1920 wordt de zaak gesloten. Jac. 

Joh. Moraal, goud, zilver en horloges, 

Dedemsvaart-dorp.

In Velp was de winkel van Jac. Joh. Moraal 
gevestigd aan de Hoofdstraat. Dat hij het 
zakelijk in Dedemsvaart best wel goed 
heeft gehad blijkt ook uit een bericht in 
de krant. Hij meldt in de Dedemsvaartsche 
Courant van 12 mei 1920 n.l. de opening 
van zijn nieuwe winkel in Velp.

Het herenhuis wordt verhuurd
Kleine advertentie in de krant: Te huur 

tegen april 1920 het herenhuis met tuin, 

thans bewoond door de heer Moraal, te 

bevragen bij J. Alteveer. De woning is 
sinds mei 1920 verhuurd aan Roelf Norg 
met zijn gezin. Zij kwamen vanuit de 
gemeente Gramsbergen. Roelf Norg was 
55 jr., hij was van beroep bakker. Waar 
Roelf Norg bakker was in Dedemsvaart is 
mij niet bekend.
In het jaar 1921 is een kostganger van 
huize Rooseboom verhuisd naar het adres 
van Roelf Norg aan de Moerheimstraat 
7. Immers in het herenhuis aan de 
Moerheimstraat was toentertijd voldoende 
ruimte (nt 4). Van de latere bewoners van 
Moerheimstraat 7 is verder nog bekend 
dat sinds 1961 schoolhoofd J. Wiersma 
met zijn gezin daar heeft gewoond.

Sigarenfabriek
In de garage van Moraal 
is na zijn vertrek een 
sigarenfabriek gevestigd 
met de naam ‘De 
Eendracht’. Sigarenmaker 
Oppersma woonde 
daarbij.

Henk Jan Krikke

Noten

1. N.W.H. Rijnhart, 

”Een sigaar uit eigen 

doos”, tabaksindustrie 

van de familie Leijds, 

sigarenmakers. HVA 

1997 3/4

2. Deze stijl is ook te vinden 

bij het huis Zwolseweg 

26 in Balkbrug, dat 

ook ontworpen is door 

architect Burgmans. 

Hendrik Burgmans 

was afkomstig uit 

Rotterdam. Naast 

architect was hij 

bouwkundig opzichter, 

HVA 2001/4 pag. 

3-4. Van architect 

Burgmans zijn in Balkbrug een 

aantal ontwerpen bekend. Zie met 

name “Monumenten in de Gemeente 

Hardenberg” pag. 90-91.

3. Vanaf ca. 1909 tot 6 aug. 1910 had 

Moraal een kostganger in huis, deze 

was de heer Cornelius Kroes, van 

beroep directeur kousenfabriek..

4. Deze kostgangster was mevr. J.W. 

Hamilton of Silverton Hill (1848-

1925), zij was destijds 71 jaar. Zij 

heeft zeer waarschijnlijk tot aan haar 

overlijden in januari 1925 bij Norg in 

huis gewoond. De bovenverdieping van 

het herenhuis is nl. in het jaar 1925 

betrokken door de in dat jaar getrouwde 

muziekleraar Jac. (Jacob) Hiemstra en 

zijn vrouw, hun zoon Pier Hiemstra is 

ook daar nog geboren. Kort daarna is 

muziekleraar Hiemstra met zijn gezin 

naar de Markt verhuisd (Markt 8), 

waar hij toen ook een lespraktijk aan 

huis had (HVA 2000/2). 

HenkJan Krikke

Bronnen

-  Dank aan de fam. Rooseboom, mevr. A. 

Hiemstra, de heer R.Wiersma

-  G.H. Varwijk, Stap voor stap langs de 

Dedemsvaart. (Dedemsvaart 1983)

-  Gemeente Hardenberg, bouwvergun-

ning voorm. gemeente Avereest

-  N.W.H. Rijnhart, Bevolkingsregister 

gem. Avereest, Kadaster gem. Avereest

Pand Moerheimstraat 7 omstreeks het jaar 2000. 

(Collectie HVA, foto: W. Wind) 

Advertentie uit de Dedemsvaartsche Courant. 



staan nu online; alle bevolkingsregisters 
van Avereest van 1850 tot 1939 
zijn nu online ook beschikbaar op  
www.bonmama.nl. U kunt nu dus van 
uw voorouders in detail volgen op welke 
adressen in Avereest zij hebben gewoond.

De Markt
Om een indruk te geven van wat u in 
het register kunt vinden, neem ik als 
leidraad bijgaande foto van de Markt te 
Dedemsvaart, in 1921 genomen vanaf de 
toren van de N.H. kerk door Linus Rijkers 
(1894), die tijdens een marktdag even thuis 

in Dedemsvaart 
was. Hij volgde 
de opleiding tot 
priester. Links op 
de markt voor café 
Logtenberg zien 
we een puntvormig 
dak dat wellicht 
van een carrousel 
is. Mogelijk zien 
we hier een foto 
van een jaarmarkt. 
Linus Rijkers is 
geboren in het 
grote pand, rechts 
naast de synagoge 
en half verscholen 
achter de bomen. 

Op bijgaande 
kadasterkaart uit 
1862 (geprojecteerd 
tegen de actuele 
satellietfoto) zien 
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- Idem, website www.bonmama.nl

-  Genlias, gemeente Gendt

-  Dedemsvaartsche Courant, div. jaarg.

-  www.allegroningers.nl

Bijlage 

familie Roelf Norg, sinds 14-5-1920 in 

Dedemsvaart:

Roelf Norg, geb. Ten Boer 1863

kinderen uit 1e huwelijk die in 1920 

meekwamen naar Dedemsvaart:

- Geessien Norg, geb. Middelstum 1889

- Grietje (Gieltje) Norg, geb. Enumatil,  

 gem. Leek 1895

- Jakob Norg, geb. Ten Boer 1898

Roelf Norg tr. 2e Gramsbergen, Geertuida 

Hendrika Lanting, geb. Winsum Gr. 1878,

kinderen uit dit 2e huwelijk die 

meekwamen naar Dedemsvaart:

- Anjo Norg, geb. gem. Gramsbergen  

 1906

- Alberta Roelfina Norg, geb. gem. 

Gramsbergen 1910

Bevolkingsregister
Welnu, woonden uw grootouders, uw 
ouders of wellicht uzelf vóór 1940 in 
Avereest, dan is het bevolkingsregister van 
Avereest van 1920 tot 1939 een prachtige 
bron om de persoonlijke herinnering te 
kietelen. De 5.566 gezinskaarten met 
ruim 25.000 namen staan nu online op 
www.bonmama.nl. 
Om het enthousiasme iets te temperen 
moet ik erbij zeggen dat u nog niet alle 
personen heel gemakkelijk kunt vinden, 
want hoewel alle kaarten gefotografeerd 
zijn (voor- en achterzijde, dus meer dan 
11.000 foto’s!), zijn nog niet alle namen 
overgetypt. Die klus moet worden 
geklaard door de bezoekers van de 
website, die het afgelopen jaar al het 
volledige bevolkingsregister van 1860-
1869 hebben overgetypt (9.900 namen) 
en die inmiddels ook al 9.000 namen van 
het register van 1880-1889 in de database 

hebben ingevoerd.
Inmiddels zijn de namen van meer dan 
1.500 personen uit het register 1920-1938 
ingevoerd, dus er is al een kans dat u bij 
het zoeken op naam uw voorouders of 
andere bekenden zult vinden. Omdat de 
kaarten min of meer op volgorde van de 
achternaam van het gezinshoofd staan, 
kunt u met enig bladerwerk vrijwel elk 
gezin vinden.

Bij het overtypen van de namen koppelen 
we de personen, voor zover ze voor 1920 
geboren zijn, of ook van daarna, als ze 
inmiddels zijn overleden, meteen aan 
de Genealogische Database Avereest. 
En daardoor kunt u van deze personen 
meteen natrekken wie hun voorouders 
zijn, waar ze vandaan kwamen en in 
welke bronnen van Avereest zij nog meer 
voorkomen.
Niet alleen de registers van 1920-1939 

Bevolkingsregister 1920-1939 brengt geschiedenis dichtbij

Voor veel mensen is geschiedenis interessant als je dat kunt koppelen aan je eigen 
herinnering. Daarom is lang niet iedereen geïnteresseerd in verre voorvaderen. Het 
zijn vooral de jeugdherinneringen, voor de meesten verbonden met de tijd waarin je 
zelf nog geen verantwoordelijkheid hoefde te dragen, die de ogen doet glimmen.

De Markt in Dedemsvaart omstreeks 1921. (Collectie HVA)

Fragment uit kadasterkaart 1862, geprojecteerd tegen satellietfoto. 
(Bron: www.bonmama.nl) 



we de markt, die een stuk kleiner is dan 
de huidige Markt. De Marktwijk liep 
door tot aan de plaats waar later café 
Logtenberg zou komen. Het postkantoor 
stond er nog niet, het monument voor 
Baron van Dedem wel. Daar waar in 
de 20e eeuw de winkel van Heitbrink, 
later Rooth stond, stond sinds 1838 de 
boerderij van schipper en landbouwer 
Arend Hartman, die getrouwd was met 
Geertje Schuurman, een stiefdochter van 
veenbaas, vervener, logementhouder 
en wethouder Frederik Boterman. De 
landbouwgronden van Hartman zijn op 
de kaart groen aangegeven. Ze omsloten 
de markt aan de oost- en noordzijde.

Na het overlijden van Hartman in 
1880 en zijn vrouw in 1882 werden 
de landbouwgronden verkocht en 
opgesplitst. De eersten die daarvan 
profiteerden waren de Joodse inwoners 
van Avereest, die kans zagen een van 
de percelen te verwerven en zo was de 
synagoge het eerste pand dat aan de 

markt gebouwd werd en dat in 1886 
feestelijk in gebruik werd genomen.

Op de kadasterkaart van 1886 zien we 
de synagoge en de opsplitsing van de 
percelen eromheen.
De F-nummers zijn de adressen, zoals 
ze voorkomen in het bevolkingsregister 
van Avereest van 1880-1889. Op F 43 
woonden Arend Hartman en zijn vrouw 
tot hun overlijden. Vanaf 1885 woonde 
hier hun oomzegger, bakker Frederik 
Boterman, die in 1891 met zijn gezin 
naar Vlissingen vertrok. Daarna woonde 
winkelier Klaas Alteveer hier, de oudste 
zoon van Willem Alteveer en Margje 
Mulder uit de Mulderij. Zijn huwelijk 
met Catharina van der Sanden, dochter 
van de grote vervener uit Bergentheim, 
werd ontbonden in 1906 wegens het 
meervoudig overspel van zijn echtgenote, 
waarop hij van de Wisseling vertrok.

Op F 44 woonde winkelier en tapper 
Johannes Josephus Scholte tot zijn 
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Fragment uit kadasterkaart 1862, geprojecteerd tegen satellietfoto. (Bron: www.bonmama.nl)

overlijden in 1913. 
Op F 45 woonde Abraham van der Baan, 
directeur van het postkantoor. Hij woonde 
in de woonruimte boven het postkantoor 
tot aan zijn overlijden in 1897. 
Op F 46 woonde in 1880 logementhouder 
Dirk Rutger van Urk met zijn gezin. Hij 
werd dat jaar opgevolgd door Albertus 
Keuken, die hier de scepter zwaaide tot 
aan zijn overlijden in 1899, waarna zijn 
schoonzoon Albert Baving het stokje 
overnam. 

De familie Rijkers
We gaan terug naar het pand van Rijkers, 
rechts naast de synagoge, in 1921 vanuit 
de toren van de N.H. kerk gefotografeerd 
door Linus Wijkers. Het pand is in 1887 
aanbesteed door de vader van Linus, 
George Rijkers. Hij is in 1862 te Avereest 
geboren. Zijn opa, Willem Rijkers, was 
afkomstig uit de buurt van het Duitse 
Lingen. Hij trouwde met een meisje uit 
Nijmegen en zij vestigden zich eerst 
in Havelte, later in Hasselt. Ze kregen 
7 kinderen, waaronder in 1828 zoon 
Johannes Peter. Deze zoon was eerst –
net als zijn vader- inlands kramer en later 
winkelier. Hij trouwde in Avereest in 1851 
met Anna Mittendorff, afkomstig uit het 
Duitse plaatsje Laar, net over de grens bij 
Gramsbergen. Rijkers werd in 1851 ook 
schutmeester (sluiswachter) op Sluis VI, 
waar het gezin zich vestigde. Ze kregen 
12 kinderen, waarvan er twee levenloos 
werden geboren. 

Zoon George was het achtste kind. Hij 
leerde het vak van timmerman en in 
1886 trouwde hij met Emalie Wibier, 
kleindochter van Adolf Wibier die in 
1823 vanuit Bergen-Henegouwen in de 
Zuidelijke Nederlanden naar de kolonie 
Frederiksoord trok en die vandaar naar de 
Ommerschans kwam, waar hij hoevenaar 
was op een van de 21 hoeven rond de 
schans.

Timmerman George Rijkers specialiseerde 
zich kort na zijn huwelijk tot wagenmaker. 
En na het overlijden van zijn vader in 
1887 nam hij het initiatief om aan de 
Markt een woonhuis met werkplaats te 
laten bouwen.

In het bevolkingsregister van 1880-1889 
lezen we dat het gezin Rijkers-Wibier, 
waar inmiddels een zoon was geboren, 
op 30 mei 1888 haar intrek nam in dit 
nieuwe pand, dat nummer 44a kreeg. 
Hier aan de markt werden tussen 1889 
en 1905 nog 9 kinderen geboren. De 
maker van de foto, Louis, was de op een 
na jongste. Vader Rijkers was niet alleen 
actief als wagenmaker, hij was tevens 
meubelmaker, tapper, stal- logement- en 
koffiehuishouder. 

Meubelmaker Anton Rijkers woonde zijn 
leven lang in dit pand aan de Markt. Hij 
was er geboren in 1890 en hij maakte 
in zijn jeugd mee dat de kern van 
Dedemsvaart vorm kreeg. 

Andere bewoners rond de Markt
Zo werd in 1900 aan de andere kant van 
de synagoge een nieuw woon/winkelhuis 
gebouwd door koopman in aardewerk 
Cornelis Koekkoek. In juni van dat jaar 
nam het gezin met vijf kinderen haar 
intrek en binnen een week werd het 
zesde kind geboren, dat echter na 4 
maanden overleed. In 1901 werd nog 
een kind geboren en in 1903 vertrok het 
gezin naar Zwollerkerspel.

De woning werd verkocht aan 
bierhandelaar Jannes ter Stege uit 
Hoogeveen, die er met zijn gezin met 
zeven kinderen kwam wonen. Ook dit 
gezin werd hier uitgebreid en ook dit 
gezin vertrok na korte tijd, in 1904, naar 
Zuidwolde.
Op 11 juli 1904 namen koopman Hendrik 
Logtenberg, zijn vrouw Willempje Meijer 
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Meer over Rijkers
In 1908 kreeg George Rijkers vergunning 
om zijn woning grondig uit te breiden. 
Op het pand werd een extra verdieping 
gezet met de karakteristieke uitbouw 
naar voren.
In de bouwvergunning staat dat het 
koffiehuis wordt verbouwd tot logement 
met vergunning. 

Toen Louis Rijkers de foto in 1921 nam, 
woonde alleen zijn jongste zus, Angelique, 
nog thuis en zij trouwde in 1926 met 
Gerhard ten Broeke. Toch stond het grote 
huis aan de Markt toen niet leeg, want al 
eerder, in 1916, was het besluit gevallen 
dat de derde zoon, Anton Rijkers, zich 
hier zou vestigen met zijn vrouw, de uit 
Amsterdam afkomstige Cornelia Maria 
Coomans. Anton Rijkers was opgeleid tot 
meubelmaker. Toen zijn ouders in 1931 

vertrokken naar Eibergen, stopte Anton 
met de wagenmakerij. Hij legde zich 
helemaal toe op het meubelmaken. In het 
gezin werden tussen 1917 en 1935 negen 
kinderen geboren.

Na het overlijden van zijn vader in 
Eibergen in 1935 kwam zijn moeder, 
Emalie Rijkers-Wibier, terug naar 
Dedemsvaart. Maar vanwege haar 
geestelijke gezondheidstoestand is ze in 
1936 vertrokken naar Raalte. In 1938 is 
ze overleden te Ermelo. Ze is begraven 
op de R.K. begraafplaats te Dedemsvaart.
 

34

en vier kinderen hun intrek in dit nog 
bijna nieuwe pand. 

Hendrik Logtenberg is in 1869 te 
Avereest geboren als zoon van de uit 
Heerde afkomstige landbouwer Berend 
Logtenberg, die in 1860 in Zwollerkerspel 
trouwde met de uit Raalte afkomstige 
Femmigje Selhorst. In het begin van hun 
huwelijk woonden ze in Kerkenbosch 
(Zuidwolde), waar hun eerste twee 
kinderen geboren zijn. In 1864 kwamen 
ze naar Dedemsvaart, waar nog vijf 
kinderen zijn geboren, waarvan er drie 
jong zijn overleden. De drie zonen die 
bleven leven, waren Berend (postbode), 
Hendrik en Willem (petroleumventer).
Hendrik leerde het vak van scheeps-

timmerman, waarschijnlijk op de werf 
van Weenink aan de Wisseling (later 
overgenomen door Peters). In 1893 
trouwde hij met Willempje Meijer, wiens 
ouders in Avereest geboren waren. 
Omstreeks 1896 is Hendrik bevorderd 
tot scheepstimmerman. Toch droomt 
hij er van zelfstandig te worden en die 
droom maken hij en Willempje waar als 
ze in 1904 het pand op de Markt kopen. 
Vanaf dat moment komt hij voor als 
koopman in kruidenierswaren, winkelier, 
koffiehuishouder, caféhouder en slager. 
Aan de Markt werden nog 4 kinderen 
geboren, waarvan zoon Hendrik (11 
maart 1905) de eerste was.

Links op de foto het pand van Logtenberg en rechts het pand van Rijkers, met daartussen deel van de 

voorgevel van de synagoge. Dit deel van de markt is permanent van hekken voorzien t.b.v. de wekelijkse 

veemarkt. Deel van een ansichtkaart van omstreeks 1905. (Collectie HVA)

Het in 1888 gebouwde pand van George Rijkers en Emalie Wibier, gefotografeerd in 1897. V.l.n.r. George 

Rijkers, Emalie Wibier, de kinderen Bernardina (1897), Angelinus (1894), George (1892), Anton (1890) en 

Petrus (1887). (Collectie HVA) 
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Drama voor de familie Logtenberg
Het jaar 1930 had een mooi jaar moeten 
zijn voor de familie Logtenberg. De tweede 
zoon, Hendrik, inmiddels 25 jaar oud, had 
het vak van slager aangeleerd. In 1927 
was de winkelruimte naast de woning 
omgebouwd tot slagerij en Hendrik jr. 
had zich verloofd met Margreet Vos. Op 
2 mei 1930 zou het huwelijk voltrokken 
worden.

Een bijzonderheid 
is dat vader en 
moeder Vos niet 
bij het huwelijk 
aanwezig waren. 
Zij hadden de 
dag er voor, op 
1 mei, op het 
g e m e e n t e h u i s 
hun toestemming 
gegeven. Op 2 
mei werd het 
huwelijk gesloten. 
Getuigen waren 
postbode Berend 
Logtenberg, de 
oudste broer van 

Hendrik, en kommies Jan Vos, broer van 
Margreet. 
Twee dagen later, op 4 mei 1930, overleed 
vader Hendrik Vos plotseling, naar verluid 
terwijl hij ’s avonds bij familie op bezoek 
was.

Hendrik Logtenberg junior en Margreet 
Vos vestigden zich ook aan de Markt. 

Grafmonument en bidprentje van E.L.S. Rijkers-Wibier. (Bron: www.bonmama.nl) 

Pand Rijkers (Collectie HVA)

Gezinskaart 1920-1938 (voor en achterzijde) van George Rijkers en Emalie Wibier. (Bron: www.bonmama.nl)

Gezinskaart 1920-1938 van Anton Rijkers en Cornelia Coomans. (Bron: www.bonmama.nl)

Op deze foto van omstreeks 1920, genomen vanaf de bovenverdieping van het postkantoor, zien we het 

compleet gewijzigde pand van Rijkers en links er naast het pand van Logtenberg. (Collectie HVA)
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Ze kregen een eigen gezinskaart. Het 
echtpaar bleef in de jaren voor de oorlog 
kinderloos. Tijdens de oorlog kregen ze 
twee dochters.
Ook vestigde slagersknecht Willem Lukas 
Vos, een jongere broer van Margreet, zich 
in 1938 aan de markt. Ook hij kreeg een 
eigen kaart.

Zo kunnen we in de bevolkingsregisters 
van Avereest over de gehele periode 
van 1850 tot 1940 stap voor stap volgen 
hoe Avereesters kwamen, verhuisden, 
vertrokken en terugkwamen. Na 1940 
is men overgegaan op persoonskaarten 
en deze kaarten zijn openbaar na het 
overlijden van de betreffende persoon. 
De enige instantie die deze kaarten 

verstrekt is het Centraal Bureau voor 
de Genealogie in Den Haag en met het 
verkrijgen van de kaarten zijn kosten 
gemoeid. Het is daarom de vraag om 
het gemak, dat we ons tot 1940 kunnen 
verschaffen, om ons in de voetsporen 
van onze voorouders te begeven, voor 
de periode erna ooit verwezenlijkt zal 
worden.

Epiloog
Maar wat we wel weten over de 
hoofrolspelers in dit verhaal, is hoe slecht 
het voor hen afliep.
We weten wat er met de joodse 
gemeenschap van Avereest is gebeurd, 
in dit verhaal gesymboliseerd in de 
synagoge midden op de foto. Bijna alle 
joodse Avereesters, plus een grote groep 
voormalige Avereester joden, kwamen 

om in de gaskamers van Sobibor en 
Auschwitz.
Dat uitgerekend de beide buurmannen 
van de synagoge, Anton Rijkers en 
Hendrik Logtenberg, beide geboren 
en getogen naast de synagoge, die 
beide midden in de gemeenschap van 
Dedemsvaart stonden, op de laatste dag 
van de oorlog in een krankzinnige daad 
van de verliezende bezetter het leven 
lieten, op 6 april 1945 op de Ommerweg 
te Balkbrug, dat is een bizarre speling 
van het lot.
De namen van beide mannen staan op 
de website www.erelijst.nl, samen met 
die van de zeven anderen die met hen 
werden gefusilleerd.

Helmuth Rijnhart

Café en slijterij Logtenberg in de beginjaren ’60. (Collectie HVA) 

Gezinskaart 1920-1938 van Hendrik Logtenberg en Willempje Meijer. (Bron: www.bonmama.nl)

Gezinskaart 1920-1938 van Hendrik Logtenberg en Margreet Vos. (Bron: www.bonmama.nl)

Gezinskaart 1920-1938 van Willem Vos.. (Bron: www.bonmama.nl)

Grafsteen H. Logtenberg. (Bron: www.bonmama.nl)
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Augustus:
- BALKBRUG. Door den Minister van 

Justitie zijn met ingang van 1 Aug. 
a.s. bij het Rijksopvoedingsgesticht 
Veldzicht te Avereest bevorderd tot 
opvoedend ambtenaar met radicaal de 
werkmeesters A. Pijlman, W. de Jong, 
B. Harmsen en W. Wiederhalt. Allen 
werkzaam bij genoemd gesticht.

- DEDEMSVAART Woensdag had in 
het hotel Hiemstra de door den 
Burgemeester onzer gemeente 
belegde vergadering plaats teneinde 
middelen te beramen om den arbeid 
in het landbouwbedrijf zoodanig 
te regelen, dat den arbeiders in dat 
bedrijf gedurende den winter zooveel 
mogelijk arbeid verzekerd zij. Een 20-
tal belangstellenden was aanwezig.

 Het voorstel van een der aanwezigen 
om een deel van het reeds in de 
schuren gebrachte koren niet door 
de dorsmachines, doch dezen winter 
met de hand te dorschen, vond 
weinig instemming, daar daartegen 
allerlei bezwaren werden aangevoerd. 
Besloten werd een commissie in het 
leven te roepen, die zal overwegen wat 
gedaan kan worden ten behoeve van de 
militieplichtige kostwinners, wanneer 
die uit den dienst zullen terugkeeren, 
welke commissie dan nader met B. 
en W. zal in overleg treden. Tot leden 
werden benoemd de hh. H. Burgmans, 
W. van Haeringen Pz., J. Jamming en 
W.G. Scholtens.

- J.L. Woensdag werd door Notaris 

Berendsen de tweede veiling 
gehouden van het boerenplaatsje aan 
de Drentsche Wijk van de Erven G. 
Brinkhuis. Koopster werd Mej. de Wed. 
J.H. Schoemaker alhier voor f 1315.

- BALKBRUG. Nu de stoomzuivelfabriek 
”Balkbrug” alhier door haar doelmatige 
verbouwing en vermeerdering van 
machines snel en goed werk kan 
verrichten, moest zij een week geleden 
worden stopgezet, omdat de verzending 
van boter niet meer kon plaats hebben. 
Tot ons genoegen kunnen we nu melden 
dat Donderdag in de vergadering van 
leden is besloten, de fabriek vrijdag 14 
Augustus weer te laten werken.

September:
- Naar wij vernemen herdenkt de heer A.J. 

Lammertink alhier heden Dinsdag den 
dag zijner 25-jarige ambtsvervulling bij 
de D.S.M. Het zal den geachten jubilaris 
zeker niet ontbreken aan blijken van 
belangstelling op dit zilveren feest.

- DEDEMSVAART. Sokken voor de 
militairen. Het Damescomité te Zeist 
doet een oproeping aan de vrouwen en 
meisjes van Nederland voor het breien 
van sokken voor onze manschappen te 
velde. 

Juli:
- DEDEMSVAART. J.l. Woensdagavond 

trof de naaister Klaasje Winters, 
wonende in het Achterveld alhier, een 
ernstig ongeluk. Terwijl zij van hare 
werkzaamheden van den Oosterhuis 
terugkeerde, begaf zij zich langs een 
binnenpad alwaar zij een vonder 
moest passeeren, liggende over een 
waterleiding, huiswaarts. Hierbij 
had zij het ongeluk er af te vallen, 
zoodat zij in de waterleiding terecht 
kwam en een dijbeen brak. Gelukkig 
werd haar hulpgeschrei opgemerkt 
door den landbouwer J. Vogelzang, 
daar zij anders wellicht den nacht 
op die eenzame plek had moeten 
doorbrengen. De ongelukkige werd per 
as naar hare woning vervoerd, waarna 
geneeskundige hulp werd ingeroepen.

- BALKBRUG. A.s. Zondag zullen 
in het ”heuveltjesbosch” alhier de 
schietoefeningen tot verhooging van 
’s lands veerkracht aanvangen, welke 
oefeningen zullen worden gehouden 
iederen Zondag van 3 tot 5 uur.

- DEDEMSVAART. Maandagnamiddag 
had op de nieuwe begraafplaats in het 
Achterveld de ter-aarde-bestelling plaats 
van Albert Strijker en Geertje Bruins, 
die j.l. Vrijdagmorgen door het onweer 
werden gedood. Een zeer talrijke schare 
bewees den overledenen de laatste eer 
en toonde haar deelneming in het voor 
de nabestaanden zoo droevig verlies. 
Ds. Koelewijn sprak een woord van 
troost en opwekking tot de weduwe 
en verdere familie en dankten ten 
slotte namens deze voor de betoonde 
belangstelling. 

- Naar wij vernemen is door den districts-
commandant der landweer aan den 
landweerplichtige K. alhier 2 dagen 
provoost opgelegd wegens het in zeer 
verwaarloosden toestand inleveren van 
zijn geweer. ’t Kan wellicht anderen ter 
waarschuwing zijn.

- Een tweede waarschuwing geldt de 
kippenhouders. Bij den groente-
koopman de J. nabij de markt zijn op 
een nacht 4 hanen verdwenen. Daar 
een der dieren met afgebeten kop werd 
terug gevonden, ligt het vermoeden 
voor de hand, dat weer een 4-beenig 
roofdier op pad is.

Uit de ”Dedemsvaartsche Courant” van het derde kwartaal 1914

Een eeuw geleden
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Samenstelling bestuur
voorzitter  : B. Rooseboom 

secretaris  : J.H. Slot-Kelder

penningm. : J.E. Oosterveen-Kleis

vice-voorzit. : M. Wink 

lid : J.H.M. Dijkstra

lid : H. Olijve-Vleems

lid : M. Moes

lid  : F.W. Zijlstra

lid : J. Veenstra

Secretariaat J.H. Slot-Kelder

Tel. 0523 - 615059

De Aak 58, 7701 LB Dedemsvaart

info@hvavereest.nl

www.hvavereest.nl

Historische database via de website 

van de HVA

Bankrelatie
Rabobank Vaart en Vechtstreek

Rekeningnr: 31.29.04.770

IBAN nr: NL28 RABO 0312904770

BIC nr. RABONL2U

Bankcode 3249

Creditor ID NL 40ZZZ400614490000

   Betaling per cheque is niet mogelijk.

Lidmaatschap
Wordt automatisch verlengd voor een 

jaar, tenzij twee maanden voor het 

einde van het kalenderjaar schriftelijk 

wordt opge zegd.

Kosten 
Lidmaatschap  E 17,50 per jaar 

in het buitenland  E 25,00 per jaar

Donaties vanaf  E 17,50 per jaar

Indien u een machtiging hebt afgegeven 

voor automatische incasso, wordt E 1,- 

in mindering gebracht. Losse nummers 

boekje E 5,-

Redaktie
J. H. Slot-Kelder

M. Wink

J. Moes

Redaktie-adres
De Aak 58

7701 LB Dedemsvaart

Tel. 0523 - 615059

  Oudheidkamer 
adres: Oude Zuidwolderstraat 13

 7701 AZ Dedemsvaart

 telefoon 0523 - 615810

Open 6/4-31/10 

di:  14.00-17.00 uur

wo:  14.00-17.00 uur

do:  14.00-17.00 uur

za:  14.00-17.00 uur

zo:  14.00-17.00 uur

Toegang
voor leden, donateurs en 

inwonende kinderen van 

leden tot 16 jaar  gratis 

volwassenen  E 3,00

kinderen (6 t/m 15 jr.) E 1,00

groepen (vanaf 15 pers.) E 2,50 pp

incl. rondl. en 1 kop koffie  E 5,00 pp

groepsbezoek na afspraak.

Druk/Voorbereiding
D&P Media B.V. 

Tel. 0523 - 617172

Galileistraat 27

7701 SK Dedemsvaart

www.dpmedia.nl

Colofon

 De voorkeur wordt gegeven aan naturel 
en grijze sokken, desnoods witte. Met 
het oog op mogelijke voetwonden zijn 
gekleurde en zwarte sokken minder 
gewenscht.

 Met het in ontvangst nemen en 
verzenden der sokken naar het comité 
te Zeist, dat zich reeds in verbinding 
heeft gesteld met het legerbestuur en 
dus den weg tot een goede verdeeling 
kent, belast zich gaarne Mevr. 
Jurriaanse-Berends. Alhier.

- Door den onbezoldigd veldwachter R. 
Reurink is proces-verbaal opgemaakt 
tegen J.S. aan het ongeluk wegens verzet 
en door den onbezoldigd veldwachter 
W. van Zuiden tegen den arbeider J.H. 
wegens stroopen met een geweer.

 In verband met het ruiten inwerpen bij 
den bakker C.H. aan de Langewijk is 
proces-verbaal opgemaakt tegen den 

arbeider W.K. aan het Zwarte pad.
- Donderdag 1 Oktober begint weer 

het herhalingsonderwijs. Dat het in ’t 
belang is van jongens en meisjes boven 
de schooljaren aan dit onderwijs deel 
te nemen, behoeft zeker niet te worden 
betoogd.

 Ze begrijpen het allen ten volle. 
Mochten er echter enkelen onder 
schuilen, die dit niet inzien, dan zullen 
de ouders wel zoo verstandig zijn, hun 
kinderen duidelijk te maken, dat in den 
tegenwoordigen tijd vooral een flinke 
ontwikkeling een noodzakelijke eisch 

is voor een goede toekomst. Daarom 
tellen na 1 October de straten tusschen 
7 en 9 uur des avonds niet één van 
bovenbedoelde jongens meer onder 
hare bezoekers, maar moeten allen te 
vinden zijn in de scholen.

 Bij de hoofden der openbare scholen 
in deze gemeente kan men zich 
aanmelden.

Samenstelling: 
Janny Slot-Kelder

 Gerrit Slot 



Streekmuseum “de Kalkovens”

Oude Zuidwolderstraat 13 - 7701 AZ Dedemsvaart - T (0523) 615 810


